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BİR KİTABIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ : 
IC TİCARET HADLERİNDEN 
DIS TİCARET GÖRÜSMELERİNE 


Türkiye'de fiyatlar yeniden çok hızlı bir artış içine girdi. Bir devalüasyonu izleyen dönemde, böyle gelişmeler kaçınılmaz. İthal ürünlerini girdi olarak kullanan ürünlerin fiyatları, devalüasyon oranının gerektirdiğinden çok daha hızlı artıyor. İstatistik dizilere bakmak bunun böyle olduğunu gösteriyor. 

Hükümet politikaları, yalnız devalüasyon yolu ile değil, kamu işletmeleri- nin ürettikleri ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi yolu ile de enflasyonu tuzlandıncı rol oynuyor. Hükümet politikalarının belirlediği diğer fiyatlararasında tarım ürünlerine ödenen fiyatlar da bulunuyor. 

Taban fiyatları uygulaması ile oynanan oyunlara burada girmek gerekmiyor. Bu konuda çok çeşitli mekanizmalar çalışma balinde. Tanm kredilerinin dağılımı, küçük üreticinin tefeciye olan mahkumiyeti, ürünün tarlada kapatılması, büyük üretici gerektiren ürünlerin fiyatlarmm belirlenmesinde izlenen ayrımcı politika, fiyatların ilan edilmesin- de kasıtlı gecikörmeler ve benzeri önlemlerin tümü, tarunda küçük üreticinin - daha da yoksullaşmasının temelini oluşturuyor. 


AÇIKLIĞIN BAŞLANGICI 


Tanmsal üreticilerin hangi ürünlerin satıcıları ve alıcılar olduklarına ilişkin çalışmalar az da olsa, tek tek belirmeye başladı. Yalçın Küçük'ün 1968 yılında günlük bir gazetede çıkan bir araştırınasında bu amaçla, bir buğday dengesi kuruldu. Milyonlarca köylü ailesinin buğday da ürettiği halde buğday alıcısı durumuna geldikleri gösterildi. DPT çalışmalarında o günden beri “kırsal refah" göstergelerini ortaya çıkarmak için çeşitli endeksler hesap edildi. DİE uzun süredir “köylünün eline geçen fiyatlar"ı derlemekte. 

Bu tür araştırmalardan sonuncusu Şubat 1978'de çıkan bir başka DPT çahşması. Oktay Varher'in çalışması 36 
sayfalık bir çerçeve içinde hem daba önceki çalışmaları özetliyor, hem de 
1973 yılında yapılmış bir anket çalışmasına dayanarak iç ticaret badlerini hesaplıyor. Araştırma sadece iç ticaret hadlerinin hesaplanmısına yönelikmiş gibl görünmesine karşın yer yer bunun ötesine geçiyor. En başta, kırsal nüfusun sanayiden ne satın alıp sanayi kesimine ne sattığının belirlenmesi Için anket sonuçlarınm bir ayıklanman yapılmış. Bu kadarıyla bile özgün bir çalışma olarak adlandırılmaya hak kazanıyor. Yalnız, 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bundan önemli bir yaru daha var araştırmanın. Yapılan çalışmanın ve hesaplamaların sonuçlan sıralanmakla kalmamiş; yorumlar getirilmiş ve ileriye yönelik olası gelişmeler konusunda çözümlemeler yapılmış. 

Önce istatistik sonuçlara bakmakta yarar var. Bu sayfada yer alan tablo çahşmanın kapsadığı 1956-1976 dönemi Için iç ticaret hadlerini veriyor. İç ticaret hadlerinin hesaplanmasıtun başlıca yararı, tarım kesiminin ürünlerinin degerlendirilişinde görülüyor. Tarımsal ürünler üreticisinin eline geçen fiyatların ödediği fiyatlara olan oranını gösteren bu dizi, özellikle Sovyet iktisat yazının- da "makas" sözcüğü ile özetleniyor. Bu oran yükseldikçe tarımsal ürünler lehine bir gelişme, düştükçe de sanayi ürünleri lehine bir gelişme olduğunu anlamak gerekiyor. Başka bir deyişle, ilk durumda makas tanm lehine, ikincisinde ise sanayi lehine açılıyor. 


FİYATLARIN DİNAMİĞİ 


Tablonun son sütunu makasın gelişmeleri konusunda ışık tutucu. Belirli devreler ayırt etmek olanağı var. Dizi- nin ilk yılı olan 1956'dan başlayarak bazlı bir artış görülüyor. Makas tarım lehine açılmaktadır. 1958 devalüasyonu bu gelişmeyi durduruyor. 1958 yılı içinde görülen tersine dönüş bir sonraki yılda dip noktasma ulaşıyor. Makasın sanayi lehine gelişmesi 1959 yılında son buluyor. Gelişmenin sanayi lehine oluşunun durması, tarım lehine olmaya başlamasıyla eş anlamlı. Makas, kapanıp açıldıkça tarundan kırpıp sanayi kesimine ekliyor, sanayiden kırpıp tarıma ekliyor. 

Makas 1963 yılma kadar sanayi lehine açılışını sürdürdükten sonra, bu yılla birlikte 1966'ya kadar süren bir kararsızlık dönemi geçiriyor. Başka bir deyişle, makasın tarım lehine açılmasında gösterdiği karaksızlık, ister istemez sana- 


yi lehine bir gelişmenin göstergesi oluyor. 


Fakat, bu dönem bir yana bırakılırsa, 
1971 yılma kadar düzenli bir artış, tanm 
lehine bir gelişme var. 1970 devalüasyonunun endekse yansıması hem gedkiyor, hem de çok kısa ömürlü oluyor. 

1972 yılında sanayi lehine gelişen 
makas hemen ertesi , , yeniden tanm lehine açılmaya başlıyor. 1973-1974 değerleri, yaklaşık olarak birbirine eşit. 
1974 yılında yarım puanlık bir düşüş 
var; o kadar. Ama bu düşüş daha sonraki yılların gelişmelerinin habercisi niteliğinde. Çünkü, 1975 yılında üç puan düşen endeks bir sonraki yıl, 1976 da on puan birden düşüyor. 

1977 yılı taban fiyatları hatırlardadır. 


Bu yılkiler de geçen yılı aratmayacak biçimde. Buna karşılık sanayi ürünlerine yapılan zamlar iki yıl Içinde sanayi ürünlerinin fiyatlarını iki katına yükseltü. 
1974 yılında yüksek taban fiyatları, son 
yıllardaki taban lehine gelişmenin son noktasını oluşturmakta. Burada söylenenleri, YURUYUŞ'ün son bir kaç sayısında fiyatlara Ilişkin yazılanlarla birlikte ele almak gerekiyor. Devalüasyonlar, genellikle hızlı fiyat artışı dönemlerinin başlangıçlarını oluşturuyor. Bu, hatırlanması gereken sonuçlardan biri. Bir başkası, 1978 yılının ilk üç ayında toptan eşya fiyatlarının yüzde 14 artışı. Bu, son yılların en hızlı fiyat artışını oluşturuyor. Yalnız, bu sonuncu gelişmeyi iki 


yönden ele almak gerekiyor: Sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki artış yüzde 18'e ulaşırken büyük çapta tarımsal ürünlerin fiyatlarının bir göstergesi olarak yorumlanması gereken gıda maddeleri fiyatları ancak yüzde 11 oranında arttı. Kısaca, makas sanayi lehine gelişmesini sürdürmekte. 


ÜRETTİĞİNİ SATACAKSIN!.. 


Yine, YURUYUŞ'ün son sayısında “dışa oynayan iktidar"dan söz edildi. 
Metin Çulhaoğlu, Türkiye burjuvazisinin dışa açılmasının zorunluluğuna işaret ediyor. Döviz darboğazı, dış ticaret açığı gibi etkenler, büyük öneme sahip. 
Yalnız, bundan daha önemli bir sorun var. Sanayi, ürettiği dayanıklı tüketim mallarını satmak zo-unda. İç pazar, gerekli büyüklükte değil. Doymak üzere. 
İhraç edebilmek ise, maliyetleri düşürmekle mümkün. İçinden çıkılması güç bir durum. 


Çıkış, ücretlerin görülmemiş boyutlarda baskı altına alınmasından geçiyor. 
Ücretleri görülmemiş biçimde baskı altında tutabilmek için, CHP en büyük "umut"u oluşturmakta. CHP, DİSK'e ödemesi gereken bir diyet olmadığmi biliyor. Bunu söyledi de. Kime diyet ödemekte oluşu bir yana, aynı CHP, otuz kadar milletvekilini 1 Mayıs"ta "1 Mayıs Alanı"na gönderdi. Kitle içinde yer alıp demokratlığmı “kamtladı". Burjuva partileri ve basını, buna çok kızdı. 
Kızıl bayraklara, sloganlara ateş püskür- 


dü. Bu sonuncusunu büyük burjuvazi kendisi de yaptı. Yalnız, CHP'li milletvekillerinin 1 Mayıs Alanı'nda bulunmalanna aynı tepkiyi göstermediler. Bu konuda bir şey demediler. CHP'nin birçok işlevi bir arada görmekte oluşu, yukar- da sözü edilen umudun maddi temelini oluşturmakta. 


Dışa oynayan iktidar. bir miktar dayanıklı tüketim malını maliyetinin altında ihraç edip subvansiyonlarla durumu bir süre idare edebilir. Ertelenen borç ödemeleri başka bir olanak sağlar. 
Ama, bütün bunlar yeterli değil. Sanayi ürettiği dayanıklı tüketim mallarını daha büyük boyutlarda ihraç etmek zorunda. Bunun için pazar gerekli. Bunun için maliyetleri düşürmek gerekli. Pazar konusunda, bazı büyük dostların kendi pazarlarının bir bölümünden Türkiye"yi de yararlandırınaları bile beklenebilir. Maliyetler konusunda ise, işgi i ucuzlat- 


' mak zorunluluğu var. İşgücünü ucuzlat- 


manın bir yolu, tarın ürünlerinin fiyatlarını baskı altında tutmak. Makasta son yıllarda başlayan açılma ve yönü bir sjre daba devam etmek zorunda. 


Bütün bunlarm ötesinde ülke içinde talebi kısmak zorunluluğu da var. Bu da dayanıklı tüketim mallannın fiyatiannm artışını bir süre daha kopiyiağırış gösteriyor. Artan maliyetler ve ucuzlayan işgücü. 
da tikanıklık. Bütün göstergeler, bu yılın başında yapılmış olan yüzde 28-33'lük a devalüasyonun yeterli olmadığma işaret ediyor. 
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1956 100,00 z 

1957 119,50 119,50 
1958 144,74 w22 
1959 169,20 116,90 
1960 173,40 102,48 
1961 179,77 103,67 
1962 174,15 96,87 
1963 177,86 102,13 
1964 186,77 105,01 
1965 187,51 100,40 
1966 206,41 110,08 
1967 208,22 100,88 
1968 215,56 108,20 
1969 226,95 105,28 
1970 244,13 107,57 
1971 284,92 116,71 
1972 312,08 109,53 
1973 403,15 129,18 
1974 568,18 140,94 
1975 664,94 117,03 
1976 816,25 122,76 


Çiftçinin lçücaret 
Eline Geçen (o Zincirleme Hadleri Fiyatlar (2) Endeks (2)/(1) 
100,00 - 100,00 
133,04 133,04 111,33 
149,37 112,27 10229 
165,76 110,97 97,97 
175,10 105,63 100,98 
181,79 103,82 101,12 
197,67 108,797:113,5) 
212,53 107,46 119,4: 
212,60 100,03 113,8 
222,19 104,51 118,51 
242,40 109,10 117,4 
252,00 103,96 121,0 
261,73 103,86 121,4: 
280,76 107, 27. "12377 
314,59 112,05 128,86 
374,97 119,19 131,61 
393,27 104,88 126,0: 
529,10 134,53 131,24 
741,90 140,22 130,51 
845,90 114,00 127,21 
962,07 113,73 117,8€ 
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KÖPRÜNÜN İKİ YANI 


METIN ÇULHAOĞLU 


Yürüyüş'ün bu sayısında Türkiye'nin barut fıçıları ele alınıyor. Bir başka deyişle, burjuvazinin pilot bölgeleri. Nurettin Yakar'ın Hatay'a ilişkin değerlendirmesinde önemli bir gözlem var: Burjuvazinin, sağcılık ve solculuğu sınıfsal temellerinden uzaklaştırmada gösterdiği biiyiik başarı. Bu, Türki zisinin tarihsel bir başarısı. Sosyalizmi, köy , köylücülük, insancıllığı, yardımseverlik, devletçilik, Atatürk çülük, Cuntacılık gibi çeşitlemelere indirgemekte tarihsel sicilinde koskoca bir olumlu puan bulunan burjuvazi, aynı çarpıtmada bugün de önemli sayılabilecek bir başarı gösteriyor. 

Sayılan çeşitlemeler bugün de var. Ancak burada önemli bir saptama daha yapmak gerekiyor. Sosyalizmin geniş yığınlara yeterince ulaşamadığı uzun yıllar, öncü "kadro"ları saptırmada bu çeşitlemeler etkin oldu. Bilimsel sosyalizmin katıksız kızıllığı Atatürkçülükle, devletçilikle, cuntacılıkla bulandırıldı. 
Öncü kadrolar, her önemli dönemeçte bu saptırmalarla fire verdi. "Sosyalist" Atatürkçüler, "sosyalist" köylücüler, "sosyalist" devletçiler ve "sosyalist" cuntacılar hareketin ve kadroların kayıp hanesinde önemli yerler oluşturdular. 

1961 sonrası dönem, Türkiye'de öncü kadrolarla yığınlar arasındaki 
köprülerin kurulduğu dönem oldu. Şu anlamda: Sosyalist hareket, iğneyle kuyu kazan öncü kadrolarla sınırlı bir uğraş olmaktan çıktı. Geniş yığınlara ulaştı. Belli başlı büyük merkezlerdeki apartmanlarda tartışılan bir sorun olmaktan çıktı. Türkiye ölçeğinde geniş bölgelere, illere, ilçelere ve köylere yayıldı. Sosyalist harekette "mahfil” dönemi böyle kapandı. 

Kadrolar ve yığınlar. Burjuvazinin en büyiik korkusu, ikisinin arasında sağlam, kalıcı, yıkılmaz bir köprünün kurulması. Burjuvazi, bu büyük korkuyu yenmek, köprünün sağlamlaşmasını engellemek için iki yakaya da tahrip kalıpları bırakıyor. a 
Sol yana, aydın kesimine ekilen tahrip kalıpları, 1973'le birlikte CHP'cilik ve DİSK'cilik oldu. Kalıplar patladığında, "kaybolan nesil" ortaya çıktı. DGM 
direnişinde "tanrı bize bu günleri de gösterdi" diye ağlayan, 1 Mayıs'la 364 
gün sarhoş gezen, yıllarca aradığı işçi sınıfını gerçek konum ve işlevinden saptırılmış bir DİSK imajında bulduğunu sanan, CHP'nin bir şuraya bir de bura- ya bakan “ikili yanı" ile yalnızca bununla, teori yapanların da bulunduğu bir nesil. Bu neslin bir bölümüne kaybolmuş yözü ile bakmak gerekiyor. Umut işçi sınıfından, aydınlardan, gençlerden yetişecek yeni kadrolarda. Şartlanmamış, temiz ve yeni bir nesilde. Köprünün sol yanındaki umudu bunlar oluşturuyor. 

Öbür yanda geniş yığınlar, işçiler, emekçiler ve köylüler var. Ve bu yana ekilen bir başka tahrip kalıbı. Bu kalıbı şöyle anlatmak mümkün: Türkiye'de "sosyalist" ya da solcu olmak hem çok kolay, hem de çok zor bir iş oldu. Zorluk, gerçek anlamda sosyalist ya da solcu olmaklailişkili. Bu anlamda sosyalist ya da solcu olmak gerçekten zor. Ama bir de kolay yan var.Bir de kolay yoldan "sosyalist" ya da solcu olmak var. Ne mi gerek? Basit: CHP'li olacaksın. CHP'ye üye olup oy vereceksin. Yalnız başına Kürtlüğü, yalnız başına aleviliği devrimcilik için tek ölçüt sayacaksın. Türkiye böyle olup CHP'ye oy verince "sosyalizm" diplomasını aldığını sanan, iyiniyetli, dinamik, diri ama bilinçsiz insanlarla, yığınlarla dolu. Köprünün sağ yanına ekilen tahrip kalıbı da böyle patlıyor. Burjuvazi kitlelerdeki büyük potansiyeli kendisi için zararsız mecralara böyle akıtıyor. Üstelik, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde uzun ve kısa dönemli planları açısından gerekli, patlamaya hazır barut fıçıları bulunduruyor. 

Sağ ve sol yakalar arasındaki köprünün kurulması, aradaki geçitin sağanması, her iki yakaya bırakılan tahrip kalıplarının etkisiz kılınması demek. 
Bu köprü nasıl kurulacak? Köprü nasıl ortaya çıkacak? Bu soruların tek bir 


yanıtı var: Örgüt, örgüt, örgüt. Çünkü geniş yığınlara örgütü götürmeden burjuvazinin sis perde! aralamak, giderek ortadan kaldırmak mümkün de; Geniş yığınlara örgütü götürmeden, onların CHP'yi tanımalarını "devrimci! 
adına konan sahte eksenleri görmelerini, "Mahir, Hüseyin, Ulaş" ya da "Hüseyin, Yusuf, Deniz" ilericiliğini aşıp, "iki süper devlet" tezinin cazibesinden kurtulup gerçek sosyalizme yönelmelerini beklemek ham bir hayal. Bugünkü büyük ama "amorf" birikimi güce dönüştürmenin tek aracı, örgüt, örgüt ve yine örgüt. 


Türkiye'de demokrat ve sosyalist hareketin bugün içinde bulunduğu darboğazı, 1971 öncesine kıyasla ters dönen bir tablo ile açıklamak mümkün. 
Özetle şöyle: 1971 öncesinde, Türkiye İşçi Partisi, kendi sağını da kapatmıştı. Bir başka deyişle, sosyalist örgüt olarak TİP en sıradan ilerici, demokratik özlemlerin tercümanı ve örgütü olmuştu. Kendi sağındakileri de peşinden sürüklemesini bilmişti. Bundan en önemli dersi çıkaran CHP oldu. Ecevit hareketi ile birlikte ve CHP'nin TİP'den aldığı dersle tabloyu tersine çevirme dönemi başladı. 1971'den sonra CHP kendi solunu kapatan örgüt oldu. Umudunu TİP'e bağlayan ilericilerin demokratların yerini, umudunu CHP'ye bağlayan "sosyalist"ler aldı. CHP'nin kendi solunu kapatma operasyonunda gösterdiği bu başarı, bugün sosyalist harekette kırılması gereken çemberlerden başlıcasını teşkil ediyor. 


Kurtulmak istemekle kurtarıcıyı görebilmek, birbirinden çok ayrı olgular. Bugün Türkiye'de kurtulmak isteyen, ama gerçek kurtarıcıyı göremeyen geniş yığınlar var. Kurtulmak isteyip gerçek kurtuluş yolunu ve kurtarıcıyı göremeyenler, mutlaka efsanelere, fetişlere, "'mesih"'lere inanırlar. Kurtuluş yollarını ve kurtarıcılarını gerçek dışında ve ötesinde ararlar, Ecevit imajı, "Mahir - Hüseyin - Ulaş" ya da "Hüseyin - Yusuf - Deniz" devrimciliğinden aydınlar arasındaki cuntacılığa dek uzanan tüm aranışlar, gerçek kurtarıcının işçi sınıfının politik hareketi ve örgütünün henüz toplumun geniş kesimlerine yeterince ulaşamamasından kaynaklanıyor. Bir bakıma sanayi devriminde kurtuluşu makinelerin tahribinde gören emekçiler gibi. Bir bakıma 1800"er Rusyasında kurtuluşu Çarın öldürülmesinde gören Rus devrimcileri gibl. Kurtulmak isteme özlemi ile kurtarıcıyı tanıma bilincinin tam olarak çakışmadığı tüm dönemlerde olduğu gibi. 

Türkiye burjuvazisi önündeki yılları garantiye almak için, köprünün iki yanına tahrip kalıpları serpmek, böylece köprünün güçlenmesini önlemek zorunda. Köprünün sol yanı, şimdilik CHP güvencesi altına alınmış durumda. 
Ancak önümüzdeki yıllar, yığınların CHP'yi tanıyacağı, anlayacağı yıllar olacak. Tanıma ve anlama, kurtarıcıyı görme anlamını taşımıyor. Yalnızca, kurtuluşu ve kurtarıcıyı görmede ilk ve zorunlu aşamalardan birini oluşturuyor. 
Burjuvazi, daha sonraki aşamaları önlemek için de, köprünün sağ yanına tahrip kalıpları bırakıyor. Bir yandan MC kalıntısı gerici-faşist güçleri besleyip palazlandırarak geniş yığınlarda bir bezginlik, yılgınlık ve umutsuzluk ortamı yaratarak. Öte yandan da kendiliğinden hareketlenmeyi, mümkün olduğunca sınıfsal temellerden kaydırıp sahte eksenlerde odaklaştırmaya çalışarak. 

Türkiye'de, köprüyü oluşturacak, yıkılmaz bir duruma getirecek olan sosyalist hareketin geleceğinin güvencesini de toplumun nesnel gelişiminin yönü oluşturuyor. Sosyalist hareket, gelişme perspektifini sözde "rakip "leriyle gerçekleşecek hesaplaşmasında değil, bir bütün olarak Tilrkiye toplumunun yönelişinde arıyor ve bufuyor. Sosyalist hareketin hesabı, burjuvazi ile. Sosyalist hareketi, "siyasi çizg "lerden ayıran nokta burada. Sosyalist hareket burjuvazi ile hesabını görmek üzere, kararlı adımlarla yürüyor. 


TÜRKiYE DE YURUYUS 


— SERMAYE 
KÖSEKAPMACASI 
BOZULACAKTIR 


hafta, Türkiye kapıtaliz- 
, çarpıklığını olduğu kadar temsilciliğinin rezilliğini, seviyesizliğini simgeleyen iki parasal organizasyonla noktalandı. 

Cuma günü saat 11.40 sularında Erzurum"a inen uçaktan çıkan Alpaslan Türkeş doğruca Ulucami'ye gidip Cuma namazını eda ettikten sonra meydana yollanırken, İstanbul'da Taksim meydanın- 
daki kürsüden de Süleyman Demirel, 1 
Mayıs günü "'bu meydanda kahrolsun "Türkiye diye bağırıldığı" y . sıyla bismillah deyip şunları söylüyordu: 

*. İstanbul elbette feth olunacaktır, ne güzel kumandandır o kumandan ve ne mübarek askerlerdir O askerler, diye buyuran hazreti peygamberin ruhu muazzep olmuştur..." 

AP'nin İstanbul'da “Bayrağa saygı”, MHP'nin de “Komünizme ve bölücülüğe karşı milli birlik ve beraberlik" namı altında Erzurum'da düzenledikleri mitingler, büyük. serınaye ve gerici sermaye gruplarının döktüğü banknotların mosmor fotoğraflarıydı adeta, 


KİRLİ FAŞİST MANEVRA 


Akla gelebilecek parasal ve reklamsal her kolaylıkla beslenen, iç ve dış emperyalist bağlantı ve odakların olanca destek ve gücüyle dayanaklanan faşist ideolojinin kitlesel güç gösterileri, kurusıkı barut atımlığında ve ilkel, seviyesiz boyut ve çerçevelerde paçavra gibi sallanıp kaldı. 

Tepeden tırnağa suça batmış iki si- 


Son günlerde gerek döviz darboğazı, gerekse diğer ekonomik sorunlar, Türkiye'nin dışa bağımlılığının boyutlarını bir kez daha sergiledi. 

Bir Ataş bir Botaş sorunu ve döviz darboğazı nedeniyle petrol ithal edilememesi yabancı petrol şirketlerinin Türkiye'deki kahredici gücünü ortaya çıkarttı... 

Bilindiği gibi Türkiye'de Mobil-Oil Company, Shell ve British Petrollium gibi şirketler büyük ölçüde yatırımlar önemli ölçüde işletme imtiyazı almışlardır. Bunlardan Shell uluslararası petrol tröstlerinin en güçlü şirketlerindendir. Shell Avrupa"da etkin olan bir örgütlenme ve arama faaliyeti sürdürmüştür. Bunun sonunda Avrupa'nın tek hakimi durumuna gelmiştir. British Petrollium da, Büyük Britanya'daki genel merkezinden uluslararası kuruluşlarını denetleyen yaygın yapısıyla etkin şirketler arasında yer almıştır. Mobil Oil Company ise Avrupa'da hemen hemen hiçbir etkinliği olmayan ancak Ortadoğu'da gücünü ispat eden bir şirkettir. 

Bu üç şirketin Türkiye'deki faaliyetleri oldukça ilgi çekicidir. Türkiye'deki iktidarlara en yakın şirket Shell olmuştur. Hatta bir tarihte Shell'in İngiltere" deki genel merkezinden Türkiye temsilciliğine "her ne pahasına olursa olsun" diğer petrol şirketlerinin Türkiye'den sökülmesi yolunda bir direktif de gelmişd.. 

Türkiye toprakları adeta, bu üç şirket ile çeşitli etkinliklerle kolu kanadı bağlı 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yasi teşekkülün genel başkanlarının, mitingden çok önceleri hazırlanmış basın bültenlerindeki şu ifadeler de bir hayli ilginçti. Demirel görmediği kalabalıkları "bu mahşeri kalabalığınız"" diye şekillendiriyordu. 

"Türkiye üzerindeki kirli faşist manevra İstanbul'dan ve Erzurum'dan aynı günlerde bir mizansene oturtulmaya ça- 


ALTI PETROL 


tutulan TPAO arasında parsellenmiştir. 
Bu şirketler işletme ruhsatı aldıkları topraklarda arama faaliyetlerini uzun yıllar sürdürmelerine karşın önemli sayılabilecek petrol damarına rastlayamadıklarını bildirmişlerdir. 

Bu sonuçta, petrol üreten geri kalmış ülkelerin ekonomilerini ve petrol yataklarını kontrol altında bulunduran petrol tröstlerinin Türkiye'nin mevcut petrol rezervlerine "yedek" gözüyle bakmaları- nın da büyiik rolü olmuştur. 

Ancak bu arada Shell jeolojik etüdler sonunda petrol bulunması ihtimali yiksek bölgelerin işletme ruhsatını almıştır. 
Bu bölgeler sanki özel olarak bu şirkete verilmiştir. Şirket bugüne kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde (Siirt - Mardin ve Adıyaman) yaptığı sondajlar sonucunda 8'i rantabl 317 petrol kuyusu açmıştır. 

Mobil'e ise petrol bulunması ihtimali zayıf olduğu bildirilen İç Anadolu Bölgesi ile Trakya Bölgesinin ruhsatları verilmiştir. Mobil bu bölgelerde çok az bir çalışma sonunda - sondaj yapmaya dahi gerek duymamıştır. 

Mobil'in bu konuda Shell'e her an taarruza hazır bir tutum izlediği dikkatlerden kaçmamıştır. Nitekim kendisine verilen Trakya Bölgesinde geçen yıl ortalarında sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmış ve Tekirdağ bölgesinde, bir ucu Romanya'ya diğer ucu da Yunanistan" ın petrol elde ettiği Taşoz adasına kadar uzanmakta olan bir damar bulunmuştur. 
Sondaj çalışmaları yoğunlaştırılmış ve 


lışılıyordu. 

MHP geçtiğimiz ay, 26 Mayıs tarihini kararlaştırmış yer olarak da Erzurum'u saptamıştı. 26 Mayıs'ın sihri 27 Mayıs" tan önceki gün olmasıydı. 27 Mayıs'a “bulaşmış” bir personel bu "kir"den arındığını bir kez daha kanıtlamalıydı. Bir yanıyla temelinde sermaye sınıfının asaletiyle mütenasip kefen tüccarlığına da- 


ÜSTÜ PEŞKES 


sonunda yüksek oktanlı bir petrol damarı bulunmuştur. Bulunan petrolün parafininin çok olması nedeniyle dışarı akan petrol hemen donmuştur. Mobil şirketi bunu bahane ederek sondaj çalışmalarını durdurmuştur. Bu bile yabancı petrol şirketlerinin (o Türkiye'de ne oyunlar çevirdiklerine somut bir örnektir. 

Mobil şirketi petrol damarını "burası mermer damarı imiş” gibi bir gerçek dışı savla kapatmıştır. Şirket, bu damarın bir daha kullanılamaması için sondai deliklerine çimento doldurmuştur. Bunun üzerine TPAO hemen bu bölgede petrol arama çalışmalarına başlamışsa da, yetersiz teknolofi ile bu işi gerçekleştirememiştir. Mobil aynı şekilde Trakya'da bir büyilk damar daha bulmuş ancak bu damarın da Ege denizi ile irtibat halinde olduğu ve sondaj sonunda çamurlu su çıktığı gerekçesiyle bu damarı da çimento ile kapatmıştır. 

Bugün artık biliniyor ki, yabancı şirketler arama faaliyeti yapmamaktadır. 

Ayrıca, bu şirketler "yedi güzeller" adlı petrol tröstünün aldığı kararın da dışına çıkaramamaktadırlar. Bu nedenle Türkiye"de petrol arayacaklarına, hazır bulunmuş petrolü dışardan ithal etmeyi ve Türkiye'yi gelecek için yedek depo olarak kullanmayı planlamaktadırlar. 

Bu kararın sahibi, uluslararası petrol ticaretini elinde tutan ve "yedi güzeller" olarak bilinen tröst olup şu petrol şirketlerinden oluşmaktadır : 

1, Gulf Oil Campany, 2. Mobil Oil Company, 3. Shell, 4. Brithis Retrollium 


yanan zamanlama tılsımı, AP'nin kurmaylarınca da çözülmekte gecikmedi. 
Onlar da ilk provayı 14 Mayıs'ta Samsun'da yaptıktan sonra 26 Mayıs günü İstanbul'a taşınacaklardı.. 


ESKİ VE SEFİH MİZANSEN 


Zaman konusundaki bu ufak boğuş- 


5. Texaco, 6. New-Jersey Oil Company ve 7.Exxon. 


Son Ataş sorununun temelinde de bu hesaplar yatmaktadır. Ayrıca Ataş ortağı şirketlerden Shell, Mobil"i ortakliktan, tasfiye için bir oyun içindedir. 
Shell, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Ataş'ın tam kapasite çalıştırılması için tanıdığı üç aylık sürenin kendisine işlemeyeceğini bildirmiştir. Bu şirket dışarıdan ithalat yapmamaktadır. She Doğu Anadolu'daki petrolü boru hattı ile Dörtyol'a getirmekte, oradan da Ataş'a vermektedir. Ayrıca Shell'in Ataş'taki hissesi yüzde 27-28'dir ve bu oranda Ataş'ın üretimine katılmaktadır. 
Mobil'in hissesi ise yüzde 51'dir. Brithis Petrotlium ise Mobil ile Shell arasındaki bu sürtüşmeye katılmama kararındadır. 
BP Ataş'taki hissesini satmaya kararlıdır. BP son olarak yüzde 17'lik hissesini satmak istemiyle Maliye Bakanlığına başvurmuş, ancak TPAO'nun soğuk davranması nedeniyle bu iş gerçekleşememiştir. 

Halen Türkiye'nin kara parçası üzerinde petrol şirketleri tarafından parsellenmemiş yer yoktur. Sıra Türkiye'yi çevreleyen denizlerin parsellenmesine gelmiştir. Şimdiki yarış bu yarıştır. 

"Son Türk Devleti"'nin petrolleri ve bağımsızlığı birbirine çok benzemektedir... 

Böylesine bağımsızlıktan yana milliyetçiler ile ağababalarının hesap vereceği günler uzak değildir. 


ma bir yana itilecek olursa AP ve MHP' nin İstanhul ve Erzurum yönlerinden gi" riştikleri faşst hombardımanın birbirini butunleyen anlamları da vardı: Bundan sonra Turkiye uzerine çevrilecek dolap olarak en son kozun çıkarılması girişimine hız vermek gerekiyordu. O da, eski, uzun ve sefih bir mizansendi: "Bölücülük!,.” 

Oldum olası sermaye iktidarları boyunca düşünce, vicdan, din, mezhep, ırk ayrımları niçin körüklenmiş, her an patlamağa hazır sıcaklıklarda tutulmuştu acaba?.. 

En bayağı, en kaba, en sefihbiçimler- de bu ayrımcı politikalara niçin özel bir önem ve süreklilik tanınmıştı acaba? 

Tepeden tırnağa bütün ayrıntılarıyla bu politika ve manivelalar, sınıfsal soygun, sömürü, baskın, şiddet, işkence yöntemlerinin ve uygulamalarının hem nedeni hem gerekçesi kılınmamış mıydı 

Ve sermayenin faşizmi hedef alan partileri, bütün gerici malzeme ve silahları seferber etmekte kararlı göriinüyorlardı. 


İKİ YÜZLÜLÜK 


irlkçilerinin ve buncü ve örgütlerinin düzenlediği bayrağa saygı mitingi iki yüzlülüklerinin yeni bir kanıtı oluyordu. 

Yıllardır yürüttükleri politikalarla ülkenin ekonomisini ve tabii kaynaklarını emperyalist tekellerin yağmasına açanların İstanbul ucundaki "seçkin" temsilcisi şöyle konuşuyordu. 

"- Biz bu ülkenin öz sahipleriyiz. Yabancısı ve kiracısı değiliz..." 

Bu ifadenin altındaki kompleksin devamı da şöyle oluyordu: 


* Cenab-ı Allah bizimledir. Ecdadın ruhu bizimledir. Satılmış sapık ve hainler hak ettikleri dersi mutlaka alacaklardır. Bölücülük yalnız bölücülere değil, bölünenlere de sadece felaket getirir. Bölücülük kıyametinin altından kimse sağ çıkamaz..." 

Bu sesin Erzurum uzantısı da benzer şeyler söylüyordu. En rağbet gören malzeme: gene "bölücülük" idi... 


BAYATLAMIŞ YALAN 


Bu konudaki tezgahlara, geçtiğimiz haftanın başından itibaren parlamentodada girişilmişti. 

Cumhuriyet Senatosunda bir konuşma yapan AP Kars senatörü Ziya Ayrım, Kars ve Ardahan yöresindeki olayla: değiniyor ve konuşmasının bir bölümünde de, "Bir zamanlar Kars ve Ardahan"ı isteyen Ruslar, gene buraları istemeğe hazırlanıyorlar" diyordu. 

Artık Türkiye'de ipliği pazara çıkmış rezil bir soğuk savaş malzemesinin piyasaya sürülmesi amacının altında sırıtan niyetler apaçık belliydi. Nitekim AP Genel Başkanı Süleyman Demirel bir kaç gün sonra Kars'a "kızıl bayrak"" çekmek- te gecikmeyecekti!.. 

Doğu veGüneydoğu"yayönelik MHP yayılmasının, adeta resmi devlet politikasının kanadı altında kollanmasının amacı, geçtiğimiz haftaki gelişme halkalarıyla biraz daha açıklığa kavuşuyordu.. 

Senatoda AP'li Ziya Ayrım'ın konuşmasına cevap veren İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ise konuşmasına “teşekkürle” başlıyordu. Ziya Ayrım önemli konulara değinmişti?.. 

Özaydınlı, Türkiye'nin her yerinde huzursuzluğun varlığını kabul ediyor ancak bunun son 3-5 ayın değil yılların birikim olduğunu söylüyordu. Tabii beyinsel göbeği sol ve sosyalizm düşmanlığı ile kesilmiş bir Özaydınlı"nın konuşması zarnan zaman AP'lilerin de onayını kazanıyordu. 

Ve Özaydınlı kürsüden inerken "her karış toprağı Türk olan Kars ve Ardahan'ın kimseye verilmeyeceğini" söylemeyi ihmal etmiyordu".. Genel Başkanı ve Başbakanının daha 10 gün önce söylediklerini gazetelerden okumamış mıydı? Yoksa tekzip görevini mi yüklenmişti? Bu döküntülüğün adı neydi?., 

Türkiye'deki sermaye iktidar ve politikaları geçtiğimiz hafta renk ve desenleriyle de göstermektedir ki, son çözüm- de içte ağır bir sermaye tahakkümüne, 


dışta ise emperyalist-kapitalist sisteme derin bir teslimiyete açılan ufuklarda birbirlerini tamamlamaktadır. 


SERMAYENİN BAHÇESİNE 
HALI DÖŞEMEK 


Büyük sermaye, uzun yılların bilinç ve deneyleriyle ve dış emperyalist odakların destekleriyle işçi sınıfına ve emekçi kitlelere her türlü araç ve gereçle saldırmaktadır. Hemen bunun yanıbaşında emperyali n "sol" koltuk altını oluşturan Maoculuk ile bu saldın haritası tamamlanmaktadır. 

Bu görümün, Türkiye"nin gündemin- deki emperyalist-kapitalist saldırının keskin hatlarını oluşturmaktadır. Bu perspektifi tamamlayan unsurları da, işçi sınıfının politik örgütlenme ve mücadelesine yönelik kararsızlıklar, inançsızlıklar, yılgınlıklar ve çeşitli ad ve boyalardaki politikalar oluşturmaktadır. Sosyalizmi hedef almayan ve onunla diyalektik bütünleşmeyi kuramayan bağımsızlık, demokrasi mücadele anlayaşları- nın, ifade edilişlerindeki renk ve keskinlikler ne olursa olsun, sermayenin ekmeğine yağ sürmek, bahçesine halı döşemek olduğu gerçeğinin şaşırtılması da sermayenin taktiksel hanesini kabartmak tadır. 


TESLİMİYETÇİLİK TABLOSU 


Ancak bu panoraınanın somutlaştırdığı ve bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin bilinçli mücadeleciliğine ve örgütlülüğüne bu inanç ve azme getirdiği bileyici özellikler de fazlasıyle mevcuttur. 

Görülmüştür ki, işbirlikçi büyük sermaye ve gerici müttefikleri, soldan azami yalıtılmasına özen gösterdiği CHP'nin demokrasi mücadelesinde de "tarihi" işlevinin dumura uğramasını sağlamada önemli adımlar almıştır. İçte büyük sermayeye teslimiyet, zam, pahalılık, dışta NATO, AET ve patronlarına teslimiyet ise onursuzlukla alevlenen çöziimsüzlükler, daha du bağımlılıklar getireceğe benzemektedir. 

Başbakan Bülent Ecevit'in iki hafta sürecek Belçika ve ABL) geziri sonucun da şapkadan tavşan çıkaracağını beklemenin alemi yoktur. ABD Ankara Büyükelçisinin Washington'a çektiği teleks notundaki yatıştırmayla "Akılsız Milliyetçi" Ecevit yurda dönerken ne gibi kaza nımlarla dönecektir pek kuşkuludur ama Turkiye'deki “akıllı milliyetçi" Demirel ve Türkeş"lerin Washington'dan aldıkları sinyalleri azami ölçülerde kullanacakları bellidir. 


KÖŞE KAPMACA 
Son haftalar içinde iç piyasada görülen fiyat kamçılanmalarının yanısıra, günlük ihtiyaç maddlerinin yok'lara karışmaya başlaması belirginlik kazanmıştır. Sınıf mantığı dehlizlerinin bilinç altı, "toplu sözleşme düzeni" ve "işçi 


ücretleri" konularıyla dışa vurdurulmuş olan bir Ecevit'e ve onun yönetimindeki CHP"ye sermaye köşe kapmacası içinde oynatılan rol tarihi misyonuna ters düşmemektedir. Ancak türlü çeşit şaşırtm yanıltmaca tikalarıyla, potansiyeli "ertelenebilir" vadelerde CHP gişesine yönlendirmeğe çalışılan emekçi kitlelerin aynı role ortak edilmeğe çalışılması görünen durumun va- 


Ancak tarihin yüzünün ileriye dönük olmadığı da henüz kanıtlanabilmiş değildir 

Türkiye'nin bağımsızlık, demckrasi, sosyalizm mücadelesini zafere ulaştıra- 


cak olan işçi sınıfı ve yi i emekçi kitlelerin ve onun pı ik örgüt ve mücadelesinin eriştiği bugünkü konumda 


rünen de, bir kırık çizgiden ibarettir. 
Sermayesiyle ve onun şu veya bu ad ve 


him yanını oluşturmaktadır. 


KIRIK ÇİZGİ, AYDINLIK YARIN 


Tari bir çizgi ve doğrultudauzanmamaktadır. 


etiket altındaki saldırılarıyla, yarattığı dağınıklıklar, inançsızlıklar ve kahpelikleriyle oluşan bir kırık çizgi... 

Ve çok açık, çok yalın ve bilimsel bir gerçek daha: Sosyalizmi hedef alan bağımsızlık demokrasi mücadelesi... Parti, parti, part: Türkiye İşçi Partisi... 


MC'nin başları halkın önün hangi yüzle çıkıyorlar? 


Milliyetçi Cephe partileri, bir dizi meydan gösterileriyle kuru gürültü koparmaya yönelik yeni bir kampanya başlattılar. MHP'nin 16 Nisan'da Ankara" da, AP'nin de 14 Mayıs'ta Samsun'da düzenledikleri mitinglerden sonra, gericiliğin bu iki koltuk değneği geçen Cuma günü Erzurum ve İstanbul'da da meydanları. * kirlettiler. MSP'nin hocaları da 28 Mayıs'ta düzenledikleri malum n bu yıl Konya'yı seçtiler. 
iyetçi Cephe partilerinin göstermelik kalabalıkların görüntüsü arkasına sığınarak başlattıkları bu yeni kampanya rulacak hesabını kitlelere unutturmaya, işbirli ğının yüzlerindeki lekesini gizleyerek temize çıkmaya yöneliktir. Demirel, Türkeş ve Erbakan, politik ortamı yeniden bir Milliyetçi Cephe iktidarının kurulmasına elverişli hale getirebilmek için sürdürülen faşist komploların arkasındaki kendi parmaklarını kamufle etmeye çalışıyorlar. Gerici ortaklığın büyü hissedarları, faşist tertiplerine ortamı hazırlayabilmek için bulanık suda balik avlamaya bel bağlamışlardır. Bu amaçla gerici, şoven, faşist demagojilerle emekçi kitlelerin aklını karıştırma çabasını hız vermişledir. Bu çabalarının baş malzemesi de antikomüpizmdir. eo 

Milliyetçi Cephe'nin büyük başı Demirel'in, gürültü koparma kampanyası- nın son durağı olarak 1 Mayıs Alanı'nı seçmesi bir rastlantı değildir. Demirel, işçi sınıfının uluslararası birlik dayanışma-mücadele gününün gelenekleştiği alanda, demokrasi mücadelesinintemelgücü işçi sınıfına ve onun yandaşlarına aklınca gözdağı vermeyi ummuştur. İstanbul'da Demirel'in ve Erzurum'da Türkeş'in boy gösterdiği kürsünün arkasında, gerçekte emperyalizm ve büyük sermaye, faşist diktatörlük silahının emniyeti açık beklediğini göstererek işçi sınıfını ve demokratik güçleri caydırma hevesine kapılmışlardır. Milliyetçi Cephe'nin urtəkları böylece emperyalizme ve tekeldlere, onlara daha iyi bekçilik edebilmek için kulübelerinde "daima hazır" beklediklerini ilan etmişlerdir. 

AP ve MHP'nin, ortaklaşa yüyüttükleri antikomünist kampanyayı, şoven milliyetçiliğin körüklenmesine dayandırmaya çalıştıkları görülüyor. AP'nin kuru gürültülü toplantılarının "Bayrağa Saygı” yaftasıyla süslenmek istenmesi bu çabanın bir sonucudur. Gerici güçler, antidemokratik plan ve tertiplerini 

kabartılmış şoven duyguların sis perdesi arkasında yutturmayı hesaplanıaktadırlar. 

Milliyetçi Cephe partilerinin kendi kendilerini aklama girişimlerinin boşa çıkarılması için, gerici ortaklığın iki buçuk yıllık iktidar döneminin pazara çıkmamış ipliğinin bırakılmaması, bu dönemin hesabının sorulması zorunludur. Ecevit hükümetinin, süregiden faşist komplo karşısındaki kayıtsız tutumu sürdükçe, faşist demagoji kendisine bırakılan boşluğu doldurmak için herhalde tereddüt etmeycektir. Gerici ortaklığın başlarına, halkın yizüne bakacak cüreti bulma olanağı verilmemelidir. 


in çizgisi elbette biteviye düz 


YURUYUŞ-30 MAYIS 1978-6 


FINDAN HESAP EDİLMEKTEDİR. 


GEREK ÇEŞİTLİ "YAPAY” ÇELİŞKİLERİ AYNI ORANDA BARINDIR-MALARI GEREKSE TOPLUMSAL HAREKETLENMENİN İLERİ BOYUT. 
LARA ULAŞMASI NEDENİ İLE PATLAYAN BİR KIVILCIMIN TÜM HA-TAY İLİNİ BİR ANDA TUTUŞTURMASI OLASIDIR. İŞTE BU NEDENLE OLAYLARIN ODAK NOKTASI OLARAK ANTAKYA MERKEZİ SEÇİL-MEKTE. BURADAKİ OLAYLARIN KISA BİR SÜREDE AYNI KONUM-DAKİ DİĞER İLÇELERE DE SIÇRAYACAĞI GERİCİ GÜÇLER TARA- 


NURETTİN YAKAR 


HATAY: Güney'de bir barut fıçısı daha 


Türkiye'nin belirli bölgeleri, sınıf mücadelesinin temel ekseninden saptırılması, bundan yararlanarak gerici-faşist güçlerin elverişli bir zemin bulabilmeleri açısından ilginç birer laboratuvar niteliği taşıyor. Malatya, Elazığ gibi yöreler, sınıf çatışmasını gizleyen, emekçi kesimleri çıkarlarına ters tutumlara kolayca iten çeşitli "çelişki”lerin odak noktalan olarak Yürüyüş'te daha önce ele alındılar. 

Türkiye'de bu anlamda ilginç deneşimler sergileyen yörelerden biri de Hatay. Hatay, Elazığ ve Malatya kadar olmasa bile MİIP"nin önemli ölçüde oy al- 


dığı ilerden biri. Üstelik 5 Haziran seçimlerine kıyasla, 11 Aralık yerel seçimlerinde MHP'nin en çok oy artışı gösterdiği illerden biri durumunda. 

Ancak daha önce Sözü edilen ve temel sınıfsal çelişkileri gizlemeye yarayan "çelişki"lerin yumaklaşması açısundan Hatay'ın konumu Elazığ ve Malatyaya hayli yakın. Etnik açıdan Kürt, Arap, Türk unsurların içiçe yaşadığı, bunlara bir de Alevi-Sünni "çatışma"'sı- nın ileri boyutlarda eklendiği illerden biri Hatay. Bunlara ek olarak bu ilde düzenlenen provokasyonların ve estirilen terör havasının bir bakıma yörenin en 


güçlü işçi merkezlerinden biri olan İskenderun'u pasifize etmeyi, bu ilçedeki işçi hareketlenmesini doğarken boğmayı amaçladığı da söylenebilir. 


OLAYLARIN GELİŞİMİ 


Genel bir değerlendinneye gitmez- den önce, özellikle son iki üç aylık dönemde Hatay llinde cereyan eden olaylan kısaca sergilemek gerekiyor. 

Sözü edilen dönemde, tek tek yada birbirinden kopuk gibi görünen saldırı olaylan artık olağan hale geldi. Faşist güçlerin ilk saldır'lan, İlerici kesimin tepkisinin ölçülmesini amaçlıyordu. Bir bakıma, gericl-faşist güçler, karşı tarafı "tartıyordu". 

Bu amaca yönelik saldırı ve bomba olayları birbirini izledi. Hemen her gece bir yerde bomba patlıyor, bir ev ya da araha saldırıya uğruyordu. TİP ii sekreterinin evi, TÖB-DER yardımlaşma sandığı başkanının arabası, CHP'li bir avukatın arabası saldırı hedefleri arasında yer aldı. Bunu, araba ile adam çiğneme girişimleri izledi. Ancak daha çok "karşı tarafı tartma" amacına yönelik olmakla birlikte, bu olaylarla Hatay ilinde istenen ortam yaratılamadı. Çakmak çakılıyor, ama alev almıyordu. Ortada henüz tek tek kıvılcımlar vardı. 

Bu kez bayatlamış ama etkinliğini koruduğu sanılar bir tertip denendi: Camiye bomba kondu. Bomba patlamadı. Hemen her gece İşçi Kültür Derneği saldırıya uğruyordu. İskenderun'da bir ilerici öldürüldü. Antakya'da ise bir başkası bıçaklanarak yaralandı. 

Tüm bu olaylarda bir nokta dikkati çekiyordu: Olayların odaklandığı yer olarak il merkezi Antakya seçiliyordu. 
Olayların büyük bir bölümü il merkezin- de cereyan ediyordu. 


ANTAKYA'NIN ÖZELLİĞİ 


Burada, Malatya ve Elazığ'a kıyasla, Hatay ilinin bir özelliği ortaya çıkmaktadır. 

Malatya ve Elazığ'ın ilçeleri ele alındığında, görell olarak, bu ilçelerin il merkezleri ile aynı oranda hareketlenmediği, çelişkilerin ileri boyutlarda ortaya çıkmadığı görülecektir. Bunun bir de sonucu vardır: Elazığ ve Malatya'da da olayların odak noktası olarak İl merkezleri seçilmekte, ancak bu olaylar iiçeleri lle birlikte ilin tümüne kolayca yansıtılamamaktadır. Hatay ilinin farklı özelliği de burada ortaya çıkmaktadır. 

Gerek aym çelişkileri hemen hemen aynı oranlarda barındırmaları ve gerekse toplumsal hareketlenmenin ileri boyutlara ulaşması nedeni ile patlayan bir kıvılcımın tüm Hatay ilini tüm ilçelerini hatta köyleri ile birlikte tutuşburması büyük bir olasılıktır. İşte bu nedenle olayların odak noktası olarak Antakya merkezi seçilmekte, buradaki olaylann çok kısa bir sürede Reyhanlı, Kırıkhan, Altmözü vb. gibi ilçeleri de kapsayacağı beklenmektedir. Özetle, ilçelerde cereyan eden olaylar kısa bir sirede merkeze yansıdığı gibi, merkezdeki bir kıvılcım, ilçeleri ve giderek tüm ili kısa sürede tutuşturacak bir nitelikte görülmektedir. 


GERİCİ GÜÇLER VE 
"ÇELİŞKİ"LERİ 


Hatay"da provokasyon ortamını yaygınlaştınp sonunda “yangın"ı çıkarmak İsteyen gerici güçlerin başlıca sömürü konusu Türk-Kürt-Arap-Alevi-Sünni zincirini en zayıf halkasından kopararak başarıya ulaşmaktır. "En zayıf halka" olarak da, sözü edilen sözde "çelişki"lerin çok dengeli bir konumda bulunduğu, 


Gerici-faşist güçlerin Elazığ ı nasıl bir provckasyon odağı haline getirmeye çalıştıklarına, YURÜYUŞ'ün önceki sayılarında değinmiştik. Faşist güçlerin girişimleri henüz son bulmuş değildir. Bu güçler, bugün de belki de Türkiye"rin en büyük, en kanlı olaylarından birini, Elazığ"da patlatabilme çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Öncelikle geniş bir yılgınlık ve tedirginlik atmosferi yaratmaya çalışanlar, YUÜRÜYUŞ"ün 162. sayısında sergilenen dolaplarına yenilerini eklemekte gecikmediler. 


BİR BASKIN OLAYI VE 
İKİ CİNAYET 


Zincirin deha sonrald halkalarından ilki, çevrede il -demokrat olarak bilinen Avukat Sacit'in evine yapılan eşi görulmemiş saldırı oldu. Avukat Kelekçi" - nin evire yapılan biwikında avukatın, eşi ve çocuklarının elleri kolları bağlandı. 
Daha sonra da evi öüyük bir yağmaya uğrudı 

Ru olayın yankıları ve yarattığı dehşet havası sürerken, bu kez de ukulun- da faşist baskıların durdurulması çalışmalarında arkadaşlarına önculük eden, bu yolda çeşitli makamlarla ilişki k bir öğrenci,.Veterincr Fakültesi ikinci sımif öğrencisi Seyfettin Erkılıç, babasının dükkanı önünde öldürüldü. Daha bu öğrencinin cenazesi kaldırılmadan, TÖB-DER lokalinde ayakkabı boyacılığı ve temizlik işçiliği yaparak hayatını kazanan işçi Mehmet Yenal, lokal önünde bıçaklı bir saldırıya uğrayarak öldürüldü. 


OLAYLAR DURMUYOR 


Tüm öğretmenler ve ilericiler, Yenal" ın cenazesine hip çıkma kararlılığını gösterdiler. Yaratılan ortama rağmen, bir cenaze töreni düzenlediler, 


Bu olaylardan hemen bir gün sonra, 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Elazığ'ın ilk kahve baskını düzenleniyordu. Daha önce devlet bakanı ve Elavağ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'nun da bulunduğunun, söylendiği bir kahve, mükinalı tüfeklerle taranır. Bu baskında da kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı 


Dort ölü ve çok sayıda yaralı ile sonüçlaniın tüm bu saldırıların amacının “Malatya senaryosunun Elazığ'da sahne- ye konması” olduğu açıktır. Çünkü Olayların ardı arkası kesilıniyordu. Sözünü ettiğimiz kahve baskınını aynı gün hir ikincisi ve ertesi gün üçüncüsü izledi. Bu saldırılarda da çok kişi ağır yaralandı. 
Bu saldırılar, her gece duyulması adet haline gelen bomba ve makinalı sesleri tarafından destekleniyor.., 


19 MAYIS MI, FAŞİST GÖSTERİ Mİ? 


Son olarak geçtiğimiz 19 Mayıs günü 


şehir stadyumunda yapılan ve hiçbir ilericinin katılamudığı 19 Mayıs törenlerinden söz edilebilir. 

Elazığ'daki 19 Mayıs törenleri tam bir (aşist gösteri biçimine büründürüldü. 
Bayram dolayısıyla kürsüye konuşmak üzere çıkan Elazığ valisi aleyhte tezahürat ile konuşamadı. Daha sonra Elazığ" ın MHP'li Belediye Başkanı büyük tezahürat altında kürsüye çıkarıldı. 19 Mayıs gösterileri ile "ülkücü"ler, "Elazığ"ın gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu kanıtladıklarını” düşünüyorlardı. 


ELAZIĞ'A TEKRAR DİKKAT 


Elazığ'da iğrenç bir oyun oynanıyor. 
Kan kokan bir oyun oynanıyor. Bugüne kadar burjuvuzinin beyin yıkamaları ile faşizmin yarattığı fetişler ve yaydığı korku ile şartlanan bilinçsiz halk yığın: ları, ilericilere karşı harekete geçirilmek 


isteniyor. Burjuvazi ve faşist güçler, Elazığ"da sünni-alevi, Türk-Kürt ve benzeri çelişkileri hayli başarılı bir biçimde kullaniyor, Özellikle Tunceli kökenli olan Kürt-Alevi yurttaşlar özellikle bir ateş çemberi içine alınmış durumdalar, Bunlar, şehirde ilericilerin barınabildiği tek okul olan Veteriner Fakültesi öğrencileri ile birlikte, şehrin merkezi bölgeleri- ne inmeye çekiniyorlar. Bugün Elazığ- da, kent resmen ve alenen faşist işgal altında. 
Tüm ilericllerin Elazığ'da yapması ge- 
"fırtınanın dinmesini beklemek" karşı yelken açmayı öğrenmek"'tir, Faşizmi, faşizmin zorbalığını geriletmenin tek yolu budur. 
Ama bu tek yol, sorumsuzlukla, maceracılıkla başarıya ulaşacak bir yol değildir. 
Tek yol, hedefine ancak örgütlü mücadele, birlik ve provokasyona gelmemekle ulaşabilecektir, 


taraflar arasındaki güçlerin "eşit" olduğu Antakya il merkezi görülmektedir. 
Bugün Antakya il merkezi fülen ikiye bölünmüş durumdadır. Taraflar birbirlerinin "bölge"lerine girememektedir. Gerilim sürekli artmaktadır. 

Faşistler, Antakya'da yangını çıkartma çabalarını sürdürürken, Antakya ile aynı etnik ve mezhepsel yapıyı aşağı yukan aynı denge ile yansıtan Kınkhan"da da boş durmamışlar, 1969 deneyimin- den hareketle ikinci bir Kırıkhan olayı çıkartmak istemişlerdir. 

Geçtiğimiz günlerde sayıları 46-50'y* bulan bir grup faşist militan Kırıkhan' daki alevi-kürt halkm dükkan ve meskenlerine saldırmışlardır. Faşist güçlerin hesabı Kırıkhan'la birlikte aynı yapıya sahip Antakya merkezinin de hemen "yangın" alanına girmesidir. 

Ancak faşistler, saldırdıkları kesim- den bekledikleri tepkiyi görmediler. Ertesi gün aynı saldırıların tekcarlanmasına karşm, saldırıya uğrayanlar evlerinden çıkmayarak ve dükkanlarını açmayarak faşist tertibi boşa çıkardılar. 


HASSA'DAKİ TERTİP 


Kırıkhan operasyonunun İstenilen biçimde sonuçlanmaması üzerine, faşistler bu kez de Hassa'yı pilot bölge olarak seçtiler. 

Hassa'da yapılan, dağ köylerinden bi-Hnçsiz emekçilerin ilçeye getirtilerek halkın üzerine saldırtılmasıydı. 19 Mayıs törenleri sırasında provokasyon "başbuğ Türkeş” sloganlan ile başladı. Daba sonra bir meydan kavgasına dönüştü. 


Petrol - İş grevi 


Taş, sopa ve kırık şişelerle halkın üzerine saldıran faşistler Hassa'da istedikleri gergin ortamı yaratmayı başardılar. 

Bugün Hassa'da fiili bir sıkıyönetim hüküm sürmektedir. Askeri birlikler gece halkı sokağa çıkarmamaktadır. Ancak bu durum henüz Antakya'da ve aynı yapıyı yansıtan ilçelerde eşit ölçüde yansımasmı bulmuş değildir. 

Özetle, Antakya ilinde bugüne dek saldın ve kıvılcunların niceliği sürekli bir artış göstermektedir. Faşist güçler, bu kıvılcımları, kitleyi tutuşturacak düzeye kadar çakmaya niyetli olduklannı gösterinektedirler. Bugün Hatay da patlamaya hazır bir barut fıçısı görünümündedir. 


"DEVRİMCİ" KESİMDE 
NE VAR NE YOK? 


Hatay da tezgahlanmak istenen oyunlar, akla hemen llerici-devrimcl kesimin konumunu ve gücünü getirmektedir. 

Bugün Hatay'da nicelik olarak faşistler ilerici - demokrat unsurlara kıyasla 

P bir azınlıktırlar. Ancak faşist-gerici güçlerin, karşılanndaki ilerici kesimin dağınıklığı ve örgütsüzlüğünü de iyice hesap ettiklerini unutmamak gerekmektedir. 


Bugün Hatay'da, en genel hatlar ile bakıldığında llericiliği ya da gericiliği, sağcılığı ya da solculuğu belirleyen ölçüt ne yazık ki sınıfsal temelden uzaklaşmıştır ve çeşitli goşlst gruplann da katkısıyla giderek uzaklaştırılmaktadır. 
İlericilik ya da solculuk eşittir Kürtlük, 


kimleri korkuttu? 


Araplık ve Alevilik; gericilik ya da sağcılık eşittir, Türkunenlik, Sünnilik mantığı barut fıçısını daha kolay patlar bir hale getirdiği gibi, ilerici-demokrat güçler arasındaki dağınıklığın ve kopukluğun da başlıca nedenlerinden birini oluşturmaktadır. 

Mücadelenin gerçek ekseninin böyle saptırılması ve bunun sonucu olan dağınıklık ve örgütsüzlük faşistlerle birlikte en başta- Maocu unsurların işine yaramaktadır. İşin Ilginç.bir diğer yanı da şudur ki, hergün bir olayın patlak verdiği Hatay ilinde, bugüne dek faşlstlerle Maocular arasında geçen hiçbir olaya rastlanmış değlidir. Aralarında adeta bir "pakt" vardır. Birbirlerine "dokunmamak" üzere bir anlaşma vardır. Çünkü Maocuların "devrimcilik" anlayışı getirdiği başıboşluk ile faşistlerin saldırısına zemin hazırlamakta; faşistlerin yarattığı 


terör ortamı ise Maocuları palazlandırmaktadır. Faşizm ve Maoculuğun birbirini besleyici yanı, en somut bir biçimde bu İlimizde gözlenebilmektedir. 


YANGIN ÇIKARSA... 


Bugün Antakya ve ilçelerindeki denge durumu, kıvılcımların yol açacağı bir yangını daha da tehlikeli kılmaktadır. 
Belki de faşist ögelerin gücü, Hatay'da bir Elazığ boyutlarında değildir; ancak çıkacak olaylar, son tahlilde Hatay'daki ilerici birikimi, örgütlenme çalışmalarını 

gerilere itecektir. 
Yaratacağı yılgınlık ve korku ile; panik ile. Ve olayların "bastruması" perdesi altında ilerici kesime de uygulanacak baskı ve terörle. Yitirilen, sinen ya da baskı altma alınan kadrolann doğuracağı boşluk ile... 


N MEHMET GÜNSÜR 
 Petrol-İş üyesi işçilerin Batman Rafinerisi, Malatya yöresindeki benzin is- 
_tasyonları ve Dörtyol Boru Hattı'nda başlattıkları grev, sürüyor. 

Petrol işçilerinin grevi, çeşitli çevrelerce tepki ile karşılandı. Ancak, birbirine zıt konumdaki -ya da öyle olması gereken- farklı çevreler, tek bir değerlendirmede birleştiler: "Bu grev yabancı petrol şirketlerinin bir oyunudur, sebebi de, Ataş"ın devletleştirilmesinin önlenmesidir" 

Buna bir de, Ecevit'in Almanya gezisi öncesi başlatmış olduğu ve geçtiğimiz günlerde de, CHP ortak grup toplantısında tekrarladığı “Haksız ücret artuşları isteme ve ekonomi darboğazdayken grev yaparak hata işleme" teması da eklenince, ortaya gerçekten ilginç bir görünüm çıktı. 

Görünüm ilginç, çünkü DİSK üyesi Petkim-İş'in, YÜRÜYÜŞ okurlarının ve işçilerin çok yakından tanıdıkları ve ne mal olduğunu bildikleri- Genel Başkanı Mehmet Kılınç, Petrol Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı ve Eczvit aynı noktada buluştular: “Bu grev yabancı petrol şirketlerinin provokasyonudur!" 

Mehmet Kılınç'ın bu türden sözleretmesinin ardında yatan gerçek, herkesçe malum, kaba deyimiyle CHP'ye yaranmak. SonPetrol-İş genel kurulunda, CHP'yi pek memnun etmeyen sonuçlar alınması, Mehmet Kılınç'a CHP nezdinde kaybolmuş gibi görünen itibarını yeniden kazanma ve de belki de giderek kamu sektöründeki işçileri örgütleme konusunda "icazet" ve "yetki" alarak, dükkanını geliştirme umutları yarattı. 

Ecevit'in tepkisine de şaşmamak lazım. Sendikalardaki CHP tırmanışının bir hedefi de zaten, "işbarışını sağlamak", yani işçileri kontrol altında tutarak, ücret artışlarını sermayenin müsade ettiği düzeyde tutmaktı. Diğer buna bağlı hedef de, işçi sınıfının düzenden kopuşunu ve sosyalizm yönüne kanalize oluşunu geciktirmektir. 

CHP, sendikalardaki "gücü" ile, bunları sağlayabileceğini sermayeye vaad ettiği için hükümet olabildi. Şimdi de, verdiği sözü tutma çabası içindedir. 

Petrol işverenlerinin çıkışı da, son günlerde sermaye sınıfı arasında moda olan "solcu çıkışlar"'a bir örnek oluşturuyor. Sermaye son zamanda, herşeyin altında "emperyalizmi" ve tabii "iki siper devleti" bulmaya çok meraklı. 
Bunu yaparken de "sol" görünümlü terminolojiyi kullanmaktan çekinmiyor. 

Bütün bu gelişmeler sürerken, Ataş'ın devleteştirilmesi meselesi de hükümet içinde çalkalanmalar yol açıyor. Oysa, Petrol işçilerinin grevi, Ataş konusuna da ışık tutuyor. Petrol işçilerinin grevi, petrolün ve tün madenlerin devletleştirİlmesi ekonomimiz için yakıcı bir gereksinme olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tabii anlayana. 

Petrol işçilerinin grevi, "ilerici Basına"da pek fazla yansımıyor. Mehmet Kılınç'ın grevi kırmayı amaçlayan demeçlerine sütunlarını cömertçe açanlar, nedense bu grev karşısında kayıtsız kalıyorlar. Bunun nedeni herhalde Batman'ın "uzak" olması olmasa gerek. 

Petrol işçilerinin haklı grevi, işçi sınıfının dostlarının ve düşmanlarını bir kez daha açık seçik ortaya çıkmalarına yarıyor. Bu yönüyle de, her grevgibi gerçekten öğretici oluyor. 


Dediler ki... 


Aradan hayli zaman geçti. CHP ağırlıklı iktidarın neye oynadığı ve bu oyunda en çok kimlere ve nelere güvendiği de ayan beyan ortaya çıkmaya başladı. Basın, CHP'nin güvendiği dağların neler olduğunu hergün örnekleri ile sergiliyor. Şimdi bu örnekleri bir kez daha hatırlayalım. 


E 


SAKIN KORKMAYIN SİZ YOKSUNUZ 


Başbakan Ecevit ve İçişleri Bakanı Özaydınlı, valilerle ortak bir toplantı yapar. Bu toplantıda çeşitli görüş ve öneriler ileri sirülür. Öneriler arasında "bazı memur derneklerinin kapatılmaları" da vardır. Böylesine bir önerinin TÖB-DER gibi örgütlerin tabanından tepki çekmesi endişesine karşı ne yapmalı? Yapılacak olan açık. Haberi şöyle kaleme alırsınız: 

"Yaratılan anarşi ile savaşmak için polisinjandarmarun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden valiler, politikaya kayan memur derneklerinin de kapatılmasını önermişlerdir. Valilerin politika yaptıkları için kopatılmdanı önerdikleri memur derneklerinin adları açıklanmamış ancak bunlar arasında TÖB-DER"in adının geçmediği öğrenilmiştir." (Valiler Ülhü Ocaklan Derneğini Suçladı, Cumhuriyet 23 Mayıs Salı) 


SAKIN CHP'Yİ 
SERMAYENİN HÜKÜMETİ SANMAYIN 


Aradan hayli zaman geçti. İçte ve dışta CHP'nin neye oynadığı açığa çıktı. 


CHP'nin umudunu iç ve dış sermaye çevrelerinin "sağlam" kazığına bağladığı 


da hergeçen gün daha çok açığa çıkıyor. Peki CHP'nin bu gidi tepki duyulursa ne olur? Ne yapıp edip bunu engellemek gerek. Bunun için de masa başına oturup "CHP'nin artk sermayeye ters düştüğü” türünden yazılar yazmak gerek. Olur ya, inananlar çıkar. "İşçi sınıfı gazetei"'nin “işçi sınıfı yazari" bakm bunu nasıl başarmış: 

"Kimi önemli göstergelere bakılırsa, sermaye sınıfı ve özellikle de onun işbirlikçi-tekelci kesimi, CHP ağırlıklı hükümeti belirli konularda karşısmıa al- 


maya, bir bütün olarak da onu yıpratmayı amaçlayan girişimlerde bulunmaya başlamıştır." 


*.. İşbirlikçi, tekelci sermaye, CHP ağırlıklı hükümete tam anlamıyla güvenemiyor, yüzde yüz ve her konuda bu benim hükümetimdir diyemiyor." (Özlem Özgür, Sermayenin Hedefi, Politika 23 Mayıs Salı) 

İşte böylece yuvarlanılıp gidilecek. CHP konusunda hiç merak etmeyin. 
Belki biraz sağa kayabilir. Ama zinhar TÖB-DER'i kapatmaz. İstediği kadar sermayeye yanaşmaya çalışsın, istediği kadar onun misyonlarını üstlensin, sermaye onu zaten sonuna kadar benimsemez. Hayır, olamaz. CHP sermayenin olamaz. : 

Sabahtan akşama kadar bu türküyü okuyun. En “gerçekçi” ve en “akıllı ilerici hatta “sosyalist” sayılma koşullarını yerine getirmiş olursunuz. 
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SENDiKAL HAKLARIN COK “KÖTÜ” KULLANILARAK EKONOMİYi ALTÜST ETTiĞi, ENFLASYONU KÖRÜKLEDİĞİ, ÜLKEYi BATIRDIĞI YOLUNDAKI iDDiA-LARDA HiÇBiR GERCEK PAYI YOKTUR. 
BU TÜR iDDiALARI ORTAYA ATANLA-RIN AMACI iKiLiDiR. BUNLARDAN BiRi, 


lisci SINIFININ SENDiKAL HAREKETİNİ 


SÜREKLi OLARAK BU TARTIŞMANIN iCiNDE TUTARAK SiYASAL MUCADELE iLE BAĞLANTISINI KOPARMAK, iKiNCi-Si iSE iSCi SINIFININ SENDiKALASMIŞ KESiMi iLE SENDiKAL HAKTAN YOKSUN EMEKCi KiTLELERi KARSI KARSIYA GETiRMEKTİR. 


1978 toplu sözleşme düzenine girişimizin 15. yılı. 
Ne var ki sendikal hakların varlığına yönelik saldırılar gittikçe büyüyen boyutlarda devam ediyor. Burjuvazi başlangıçtan beri sendikal hakları içine sindirememiş, sendikal hakların, işçilerin toplu pazarlık olanagıyla biraraya gelmesinin; bilinçlenmeye, sınıf mücadelesine yeni ufuklar getirmesine yolaçacağından korkmuştur. Bu korkuyla her fırsatta sendikal haklara saldırmış, işçi sınıfının örgütlenmesine ket vurmaya çalışmıştır. 

Sendikal haklara yapılan saldırı, özellikle ücretlerin maliyetleri yükselttiği, böylece enflasyonu körüklediği noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu iddia ortaya atılırken iki yönlü yarar umulmaktadır. Birinci yarar, sendikaları ve işçileri yalnızca ücret artışları sorunuyla uğraştırmak; dikkatleri bu noktada toplayarak, işçi sınıfının siyasal mücadelesini perdelemek. İkincisi ise enflasyondan büyük yıkım gören, sendikal haktan yoksun emekçi kitleleri işçi sınıfına karşı kışkırtarak, 
işçi sınıfını en doğal müttefiklerinden soyutlamak. 9 
milyon dolaylarındaki çalışan emekçi nüfusun içinde bugün sendikal haklardan yararlanabilenlerin sayısının ancak 1 milyon kişi dolaylarında olduğu düşünülürse böyle bir propagandanın emekçileri birbirine düşürme amacını gerçekleştirmede nedenli etkili olabileceği görülebilir. 

Ücret artışlarının enflasyonu doğurduğu ve toplu sözleşme düzeninin ülkeyi batıracak bir görünüm kazandığı iddiasına Başbakan Ecevit'in de katılması toplu pazarlık dönemine geçişin 15. yılında sendikal hakların ciddi bir tehdit altına girdiğini göstermektedir. 

Acaba gerçekte durum nedir? Soruna ciddi bir yaklaşım, toplu pazarlık sisteminin yüksek ücret artışları sağladığı iddialarını temelsiz bırakmakta, tersine sendikal hakların beklenen etkinlikte kullanılamadığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç aynı zamanda partilerüstü sendikacılık anlayışının bir iflas belgesi niteliğindedir. Sosyalist ilkelerle kaynaşmamış bir sendikacılığın sınıfta kaldığının en açık belgesidir bu sonuç. 


FİYATLAR İÇİNDE ÜCRETLER 


Henüz toplu pazarlık döneminin başlamadığı 


Mi 


Mİ İF A, 


1963 yılından gerilere gidilerek fabrika satış fiyatları 
içinde ücret payının gösterdiği gelişimle, 1970-1975 yılları arasında aldığı durum incelenirse, üretim değeri içinde ücretlerin, payının son dönemde sendikal 


rülür. 


ÜRETİM DEĞERİ İÇİNDE ÜCRETLERİN PAYI 95 


Yıl Kamu Özel 
1950 16.0 9.0 
1951 15.7 90 
1952 14.4 10.0 
1953 16.2 10.2 
1954 21.8 10.2 
1958 13.8 11.8 
1959 14.1 11.2 
1960 13.8 11.0 
1961 13.3 11.6 
1962 13.6 11.0 
1970 11.7 11.4 
1971 10.8 11.7 
1972 12.2 10.1 
1973 11.3 10.3 
1974 9.7 10.0 
1975 12.3 10.3 


Tablodan anlaşılacağı gibi fabrika satış fiyatı 100 
TL. olan bir malın bedeli içinde işçi ücret payı kamu 
sektöründe 1950-1954 arasında ortalama 16 lira 80 
kuruş, 1958-1962 döneminde 13 lira 70 kuruş iken 1970-1975 arasında 11 lira 35 kuruşa düşmüştür. Bu 
pay özel sektörde ise, sırasıyla 9 lira 70 kuruştan 11 
lira 30 kuruşa yükselmiş, toplu sözleşme düzeninin son 6 yılında ise 10 lira 60 kuruşa inmiştir. 

Ücretlerin fiyatlar üzerinde baskısından sözedebilmek için yüksek fiyat artışlarının görüldüğü yıllardan önce ücretlerin satış fiyatları içinde ani bir sıçrama göstermesi gerekir. Oysa son 6 yılda böyle bir sıçrama görülmediği halde fiyatlar sürekli yükselmiştir. 


KÂRLAR VE ÜCRETLER 


Toplu sözleşme düzeninin ücretlerde büyük artışlar sağlayarak kârları düşürdüğü iddiası ise gerçeklere uymamaktadır. Son 6 yılda katma değerin kâra giden bölümü toplu pazarlık döneminin çok gerilerin- deki yıllara göre daha da yükselmiştir. Toplu pazarlık sistemi burjuvazinin kârlarını sınırlamak gibi bir işlevi yerine getirememiştir. 


“nai Çe 


R “Uf, u url NALA 


KATMA DEĞER İÇİNDE ÜCRETİN PAYI 


Yıl Kamu Özel 
1950 sz 31 
1951 31 32 
1952 27 33 
1953 29 31 

1954 31 30 
1958 31 32 
1959 25 33 
1960 24 35 
1961 z 34 
1962 28 34 
1970 20 32 
1971 19 34 
1972 25 30 
1973 22 31 

1974 20 32 
1975 28 35 


Görüldüğü gibi katma değer içinde ücretlerin payı gerek özel, gerekse kamı sektöründe son 6 yılda (bir yıl hai sürekli olarak toplu sözleşme dönemin- den önceki yılların altında seyretmiştir. İşçinin üretim sürecinde yarattığı değer olarak tanımlarıan katma değerdeki bu gelişme, sermayenin kâr payını toplu pazarlık sisteminin son 6 yılında önceki yıllara göre daha da arttırdığını göstermektedir. 

1950-1965 arasında kamu sektöründe bir işçi yarattığı her 100 liralık değerin ortalama 30; 1958-1962 
döneminde 27; 1970-1975 yılları arasında ise 22 
lirasını ücret olarak almıştır. Bu miktar özel sektörde sırasıyla 31 liradan, 1958-1962 döneminde 33 liraya çıkmış; 1970-1975 arası ise 32 liraya inmiştir. Yalnızca özel sektörü dikkate aldığımızda katma değerden sermayeye giden kâr payı 1950-54 arası her 100 liralik katma değerde 69, 1958-1962 döneminde 67 lira iken , 1970-1975 arasında 68 liraya yükselmiştir. 

Ücret artışları sürekli tartışma konusu yapılırken, kârlar hiç gündeme getirilmemektedir. Oysa kârlarda meydana gelen artış ücretlerdeki artışın çok üzerindedir. Son 5 yılda firma başına düşen karların karşılaştırılması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 


FİRMA BAŞINA KAR 


Yıl Kâr Endeks 
1970 1.932.000 100 
1971 2.395.000 126 
1972 2.793.000 147 
1973 3.621.000 190 
1974 4395.000 231 


1975 4.935.000 259 


İzlendiği gibi son 5 yılda firma başına düşen kâr 2,6 kat artmıştır. Aynı dönemde toptan eşya fiyatlarındaki artışın 2,3 oranında gerçekleştiği dikkate alınırsa reel kârlarda önemli artışlar olduğu görülür. 


YA VERGİLER 


Ücret artışlarının önemli bir bölümü vergi ve dià ğer kesintiler yoluyla işçinin eline geçmemektedir. 
Oysa bunlar reel ücretin hesabında dikkate alınmamakta, reel ücretler brüt ücret tutarları üzerinden hesaplanmaktadır. Enflasyonun vergi tarifelerini bozması sonucu ücretliler çok ağır biçimde vergilenmektedirler. 1970-1975 arası brüt ücretler yüzde 169'luk bir artış gösterdiği halde net ücretteki artış yüzde 107" dir. 1970 yılında net yıllık ücret 11.230.TL. iken 
1975 yılında 23.134 liraya çıkınıştır. Aynı dönemde 
fiyatlar genel seviyesindeki artış ise yüzde 138'dir. 
Böylece reel net yıllık ücret 1970 yılında 11 bin 230 
liradan 9 bin 715 liraya inmiştir. Görüldüğü gibi 1970-1975 döneminde işçiler satınalma güçlerini bile koruyamamışlardır. 

Aslında vergi yükünün emekçiler üzerinde toplanması burjuvaziye iki yönlü kazanç sağlamaktadır. Bir kere özellikle işçilerin ağır bir vergi yükü taşımaları vergi ücretin bir parçası sayıldığından maliyetleri yükselterek sernayenin birim başına kârını artırmaktadır. 
Aynca işçinin yükünün ağırlaşması burjuvazinin daha az vergi vermesine olanak sağlamaktadır. Bu çift yönlü yarar bugüne kadar son derece iyi kullanılmıştır. 


FİYATLAR NEDEN YOKSELİYOR? 
Enflasyon burjuvazinin kâr hırsından ve hammadde fiyatlarının sürekli yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Üretim değeri içinde girdilerin oranı son 
5 yılda düzenli olarak yükselmiştir. 


ÜRETİM İÇİNDE GİRDİ ORANI 


Yıl, Oran 
1971 62.57 
1972 66.43 
1973 67.60 
1974 69.30 
1975 71.22 


Görüldüğü gibi 1971 yılında her 100 liralık üretimde hammadde vs. gibi girdiler 65 lira 27 kuruşluk bir yer tutarken, 1972'de 66 lira 43 kuruş, 1973'te 


67 lira 60 kuruş, 1974'te 69 lira 30 kuruş, 1975'te 71 
lira 22 kuruşluk bir yer tutmaya başlamıştır. Oysa aynı dönemde ücretin payı yüzde 11,78 den 10,36'ya inmiştir. Bu, fiyatlar gelir seviyesindeki sıçramaların önemli bir nedeninin hammadde fiyatlarındaki yükselmeler olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ücretlerin yükselerek talebi şişirdiği, böylece enflasyonu körüklediği iddiası ise özellikle son yıllarda stoklarda meydana gelen yığılmalar gözönüne alındığında temelsiz kalmaktadır. İmalat sanayindeki stok artışları ücretlerin taleoi şişirmediğini ortaya koymaktadır. 


BUNALIMIN KÖKENİ 
Verilerin gösterdiğine göre bunalım stok yığılmalarından kaynaklanmaktadır. 1971-1975 döneminde 


stoklar 2.5 kat artış göstermiştir. 


İMALAT SANAYİİNDE MAMUL 
VE YARI MAMUL STOKLARI 


Yıl Stok Milyon TL. Artış 
1971 7880 1.063 
1972 8.098 1.209 
1973 10.619 2.657 
1974 14.785 4.701 
1975 20.074 5.289 


Görüldüğü gibi 1971 yılında 7 milyar 889 milyon lira olan stoklar 5 yıl içinde 20 milyar lirayı geçmiştir. Stok yığılmaları 1973 ve 1974 yıllarında sıçramalar biçiminde olmuştur. Stokların bu oranda yığılması ekonomide enflasyona rağmen bir durgunluğun hakim olduğunu göstermektedir. En hızlı fiyat artışlarının görüldüğü 1975'te stoklarda meydana gelen artış 
1975 yılında da eritelememiş, yığılma bu yıl daha da 
artmıştır. 1976 yılı ortalarında başlayan yaygın MESS grevleri, stokların erimesine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalıdır. 

Stokların böylesi bir tırmanma göstermesi kârların önemli bir bölümünün stok şeklinde bloke edildiğini göstermektedir. Kârın önemli bir bölümünün stok şeklinde bloke edilmesi ekonomide finansman darboğazı yarattığından stokların artması bu yönüyle de bunalımı körüklemiştir. 


STOKLARIN KAR İÇİNDE PAYI 


1971 9,71 
1972 7,86 
1973 13,20 
1974 19,21 
1975 18,13 


İzlendiği gibi 1971 yılında firmaya kalan kör payının yüzde 9,71'i 1972 yılında 7,86'sı, stoklardan oluşmuşken, 1973'te o yıl içinde elde edilen kârın yüzde 13,20'si, 1974'te 19,21'i, 1975'te 18,13'ü stok olarak kalmıştır. 

Elde edilen kârın önemli bir bölümünün stok şek- 


linde gerçekleşmesinin yarattığı dar boğaz 1973'lerden sonra içine girilen bunalımlı dönemin belli başlı nedenlerinden biri olmuştur. 

Görüldüğü gibi ne ekonominin içine girdiği bunalımdan, ne de enflasyondan ücretleri sorumlu tutmaya imkân yoktur. Bunalım sermayenin kendi çıkardığı bir sorundur. 


Gene görüldüğü gibi toplu sözleşme düzenine girdiğimizden bu yana sendikal mücadelenin bilançosu henüz aşılması gereken birçok sorunun olduğunu ortaya koymuştur. Ortaya çıkan tablo sendikacılık hareketinin bütün bu deneyimlerden yararlanarak ciddi ve tutarlı bir mücadele vermesinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. İşçi sınıfının politik mücadelesiyle bütünleşmeyen bir ekonomik mücadelenin kapitalist düzen içinde başarıları, son derece sınırlı olmaya mahkumdur. Sanayileşmeye çabalayan geri kapitalist ülkelerde ise bu sınır çok daha dardır. 


CHP'NİN TERCİHİ 


Sendikal hakların çok "kötü" kullanılarak ekonomiyi alt üst ettiği, enflasyonu körüklediği, ülkeyi batırdığı yolundaki iddialarda hiçbir gerçek payı yoktur. Aslında iddiayı ortaya atanlar da başta belirttiğimiz gibi bunu başka amaçlarını gerçekleştirmek için yapıyorlar. Bu amaçlardan biri işçi sınıfının sendikal hareketini sürekli bu tartışma içinde tutarak, siyasal mücadele ile bağlantısını koparmak, ikinci amaç da işçi sınıfının sendikalaşmış kesimi ile sendikal haktan yoksun emekçi kitleleri karşı karşıya getirmektir. 

Burjuvazi, işçi sınıfı mücadelesi yalnızca ekonomik alanda verilse bundan pek de çok şikayetçi olmayacaktır. Ne var ki ekonomik alanda ve ekonomik mücadele örgütlerinde başlayan mücadele özellikle bunalım dönemlerinde demokratik talepleri de içermek- te, giderek İşçilerin sınıf bilincine ulaşmalarına yolaçmaktadır. Bu nedenledir ki özellikle bunalımın bastırdığı dönemlerde gerek sosyalist harekete gerekse sendikal harekete yöneltilen saldırılar yoğunlaşır. İşçi sınıfı hareketi bütünüyle kilitlenmek istenir. Son günlerde tartışmaların yoğunlaşmasının nedeni de bu olsa gerekir. 

Başbakan Ecevit'in bu tartışmalara karşı tarafın saflarında yer alarak katılması sosyal demokrasinin nasıl bir "öz"e dayandığını çok açık olarak ortaya koyması bakımından yararlı olmuştur. Reel kârların yükseldiği reel net ücretlerin düştüğü bir dönemde ücretartış taleplerine saldırmak ve bunu "siyasi hayatına malolsa bile" sonuna kadar sürdüreceğini belirtmek sosyal demokrasinin bu darboğazdan kimin sırtına binerek çıkacağı konusunda açık ve kesin tercihini yaptığını ortaya koymaktadır. 

Türk-İş'le hükümetin ücretlerin dondurulması konusunda vardığı anlaşma bu yönden oldukça önem taşımaktadır. Bu anlaşma ile Türk-İş enflasyonun ve ekonomik bunalımın kökeninde ücret artışlarının yattığı yolundaki geleneksel iddiaların doğruluğunu zimmen kabul etmiş olmaktadır. 


Tablolar DİE Sanayi Anhetlerinden hesaplanmıştır. 


“Çadır” ve insanca yaşam 


mücadelesi verenler 


“ÇADIR"DA İNSANCA YAŞAM 
MOCADELESİ VERENLER 


Ülkemizde, Doğu ve Güneydoğ'nun önemli sorunları var. Yıllardır çözüm getirilmeyen, getirilmek istenmeyen sorunlar. Bunlar, aynı zamanda, emperyalizmle bütünleşmiş Türkiye kapitalizminin yarattığı sorunlar. Özetle, yol, okul, su, hastane, işsizlik, açlık, soygun ve daha bir çoğu. Türkiye kapitalizminin yarattığı bu sorunlar, çözülmek bir yana 


giderek ağırlaşıyor bu bölgelerde. 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Bu bölgelerde ortaya çıkan sorunlar, yalnızca kapitalizmin o bilinen eşitsiz gelişme yasasuun tek başına yattığı sorunlar değil. Bu temel yasa ile içiçe geçen başka özel sorunlar da var. 


özellikle burjuvazinin politik iktidarları- nın bugüne kadar izledikleri tutum, ırkçı, şoven ve milliyelçi uygulamalar. 
Mezhep ayrımı gözeten uygulamalar. 
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— AÇLIK GREVİNE GİDERSEK 


a ə la e R 

© Birinci ve ikinci MC hükümetleri döneminde tormandırılan faşizme karilen demokrasi mücadelesine kamu kesiminde çalışanların da etkin biajann: engellemek, çalışanlan bölmek amacıyla işçi -memur ının gündeme getirildiğini biliyoruz. 

a İşbaşında bulunan Ecevit hükümeti de muhalefette Iken verdiği sözleri unutmuşa benzemektedir. Ecevit daha önceleri defalarca memurların sendikal haklarının tanınacağını söylemiştir. Ancak, "barış-demokrasi-insanlık"" adına yola çıkanların iktidar olduktan sonra söylediklerini unuttukiarı, çalışanlara karşı dayatıcı ve zorlayıcı olmada MC'den farklı olınadığını ortaya koymaktadır... . 

Bunun son örneklerinden biri de İmar İskan Bakanlığında görülmüştür. 
İmar İskan Bakanlığında, afetler fonunda ücret ödenerek çalışan 500'ü aşkın İşçi bugün memur statüsüne geçmeye zorlanmakta, iş akitlerinin feshi yohuna gidilmektedir. Bakanlık müsteşarı Selami Üner “işçilere ödenen ücretlerin milyonları bulduğunu”, "yardım bekleyen afetzedeler ortada iken işçilere böyle bir ödeme yapılmayacağını söylemektedir. Oysa, Işten atılmak istenen 500'ü aşkın İşçinin yıllık ücret toplamları afetler fonunun %3'ünü bile bulmamaktadır. 


Bugüne kadar afetzedelerin sorunlarına hiçbir çözüm getirilmemesinin başl:ca nedeni, milyonlarca liralık yolsuzluklar, konut yapımında en pahdı yöntemin seçilmesi, ihaleler yolu ile müteahbitlere yine milyonlarca liranın | peşkeş çekilmesidir. Yöneticiler, tüm bunları örtbas etmek, "bir suçlu yaratmak” için, parmaklarının işçilere doğru uzatmaktadırlar. 

İşçiterin memurlaştırıldığı ya da işten atıldığı günlerde Tez Büro İş Sendikası, kayıtsız bir tutumla olaylarıizlemekte,arada bir "grev" tehditi savurarak durumu kurtarmaya çalışmaktadır. Aynı sendikanın yöneticileri işçilerin atılmasında baş rolü oynayan müsteşar ile pek sıkı (ıkı görünmektedirler. 

Olayların giderek hızlandığı günlerde, durumla ve işçilerin sorunları ile ligilenmeeleri gereken Tez Büro İş yöneticileri deniz kenarında tatil yaparak 500'ü aşkın işçinin ekmeğine ve iş güvenilğine ne ölçüde önem verdiklerini 
gösterdiler. 25 

Tabanın zorlaması ile yöneticilere görevleri hatırlatıldı. 25 Mayıs günü Türk-İş salonunda 2 bini aşkın işçinin zorlamısı ile bir ortak toplantı yapıldı. 
Söz alan işçilerden biri, girişimlerin önlenmesi için gerekirse genel başkan Fettah Akan'ın da Katıiacağı bir açlık grevinin yapılmasını önerdi. Sendika bakanı Akan'ın yanıtı hayli ilginçti: "Açlık grevine gideriz, ama açlık grevinde bana birşey olursa, teşkilat başsız kalır" 

Bu tür olaylarla, işçiler kimlerin kendilerini nasıl sattığını görmektedirler. Sarı sendikalar, böyle olaylarla açığa çıkmaktadır. İşçiler, her geçen gün gerçek sınıf sendikacılığının anlamını kavramaktadırlar. Tez Büro İş üyeleri de yöneticilerini, sarı sendikacılığı tanıdıkça bilinçlenmektedirler. 
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Geniş emekçi yığınları birbirine düşürücü, kırdırıcı provokasyonlar. 


EMPERY ALİZM VE YERLİ BURJUVAZİELELE 


Bir yandan sömürü ortamını güvence altına alabilmek, diğer yandan da geniş işçi ve emekçi yığınları kontrol altında tutabilmek için burjuvazi iktidar ortağı şeyhleri, ağaları özellikle korumata, bunlarla olan ittifakanı titizlikle sürdürmektedir. Sonuçta, lehlik ve ağılık gibi kurumların oluşturduğu baskı gerek maddi sömürü alanında, gerekse bilinçli uyaluşı engelleme anlamında kitleler üzerinde çifte bir etkide bulunmaktadır. 
Burjuvazi bunun için feodal üstyapı kurumlarını korumakta, sürdürmektedir. 

Emperyalizmin uzantılarının baskı ve sömürüsü de caba. Emperyalizmin dev kartellerinin, şirketlerinin bu yöredeki uzantıları Mobil, Shell, BP, Ersan vb.'nin solukları, diğerlerininkinde ek olarak Doğu ve Güneydoğu'daki emekçilerin ensesindedir. 
ye — ——————— 

BİR SORUN DAHA: GÖÇEBELİK 


Toprakların belirli ellerde toplanması sonucunda geniş yığınları çok yakından etkileyen topraksızlık sorununun yanısıra, Doğu ve Güneydoğu"da bir önemli sorun daha var: Göçebelik. 

Berikan, Alikan, Dudern, Batovan, Kandali, Soran,Garisan, Mehnıediyan, Keşgüli, Üzturikan, Tayan, Zıvıkan, Keçan, Gıttan, Işpırti, Mosereşan ve diğer aşıretler. Topraktan,okuldan, hastane- den, her türlü olanaktan yoksun insanların aşiretleri; büyük göçebe topluluklar. 

Göçebe aşiretler üzerindeki baskı ve sömürü de geniş boyutlara ulaşmaktadır. Ağalar, toprak sahipleri ve tüccarlar ta gelir bu göçebe insanların sömürüsiinde. 

Toprağa ve bir yerleşim merkezine kavuşabilinek için çırpınan göçebe aşıretlerden biri de Beritan aşiretidir. Beritan'lılar, toprağa,kavuşabilmek için bir de dernek kurnuşlar. Ürünlerinin, emeklerinin ürünü malları aracı tüccarların elinden kurtarınayı da düşünmüşler. 
Bunun için de bir kooperatif kurnuşlar. Adları şöyle: Beritanlı Göçebelerin Tanmeal İskanını Gerçekleştirine ve Sürdürme Derneği ve Beritan'lı Göçebelerin Mollapolat Köyü Kaldınma Kooperatifi. 


SORUNLARINI DİLE 
GETİRİYORLAR 


Beritan'lı göçebelerin sorunlarını, hedeflerini dile getirdikleri basın bültenleri de var. Bu basın bültenlerinden birinde kooperatif başkanişöyle diyor: 

“Biz, hayvancılıkla uğraşan bir aşiretiz. Koyun besleriz.Koyun, eti, sütü ve derisi ile para eden bir varlıktır. Gel gör ki, biz Beritanlı göçebeler, böylesine herşeyi para eden bir varlık ile uğraşmamıza rağmen varlıksısız. Bizler çalışırız, başkaları kazanır. Buna düpedüz ö i derler ve bizler oldum olası sörüz. Biz çalışırız, başkaları kazanır. Yaz kış çadırlarda yaşadığımızdan, tutunacak bir dalunız, sırtırnızı dayayacak bir duvarımız olmadığından sömürülmemiz daha kolay olur.” 

Beritan'lı emekçilerin sorunlarını dile getirdikleri basın bültenlerinde daha sonra örgütlenmelerinin amaçları, hedefleri ele alınıyor. Aynı basın bültenlerinde, bu konuda şu görüşlere yer veriliyor: 

“Şimdi bu sömürüye son vermek, birbir zahmet ve meşakketle, büyük rizikolara girerek yetiştirdiğimiz ürünlerimizi değeri pahasına satabilmek, kendi kaynaklarımıza, kendi zenginliğimize sahip olabilmek için kooperatif kurduk. 
Kooperatifimize işlerlik kazandırdığımız, yakamızı faizcinin, tefecinin, tücarın, toprak ağalarının elinden kurtardığımız an kentlerde hayvansal ürünlerin satış fiyatiarını artıran oyunlar bozulacak, avantacı sıntflar devreden çıkarılacaktra 


"ÇADIR" VE ÖTESİ 
Beritan lılar basın (o bültenlerine "Çadır" adını vermişler. 

Yaz kış göçebellk yapan, yaşadıkları günler çadırda geçen bu emekçiler, yaşantılarının simgesi olduğu için, basın bültenlerini böyle adlandırmışlar. Hayat, onlar için yalnızca bir yorğunluk. Ve çadır da bu yorğunluğun tek istisnası. 

Beritan lılar, çadırdan kurtulmaya kararlı olduklarını da açıklıyorlar. İskan için iki köy satın almışlar. Ancak bu iki köyün Beritan"lıların tümünün iskan'ı için yeterli olmadığını da biliyorlar. 
Bunun için, geri kalan Beritan'lıların iskanı için gerekli yerlere başvunnuşlar. 
Ama sorun bundan da öte Beritanlılar için. Başka aşiretlerden olup onlarla aynı yaşamı paylaşan daha binlerce İnsan var. Ve Beritanlı'lar soruyorlar: Onlar ne olacak? 


TTE — 
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SORUNLARIN KÖKLÜ ÇÖZÜMÜ SOSYALİZMDE YATIYOR 


TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ'NİN DİYAR-BAKIR'DA YAPILAN TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISIN-DA SAĞLIK KONUSUNDA ÇEŞİTLİ SORUNLAR DİLE GETİ-RİLDİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDE BULUNULDU. DİYARBA-KIR DA YAPILAN TOPLANTIDA ÖĞRENCİLER ADINA KO-NUŞAN ERHAN BARUT, SORUNLARIN KÖKLÜ ÇÖZÜMÜ BUGÜNDEN YARINA MÜCADELE EDİLMESİ GEREKLİ HE-DEFLER ÜZERİNDE DURDU. 


Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, 1978 yılının ilk “Temsilciler Meclisi" toplantısına 11-13 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır'da yaptı. 

Toplantıya Merkez Konseyi üyelerinin yanımra, Diyarbakır-Siirt Mardin. illeri Oda temsilileri de katıldılar. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi adına genel sekreter Dr. Şükre Güner'in basına yaptığı açıklamada TTB'nin yapısı hakkında bilgi verildikten sonra şu değerlendirme yer aldı: 

“Üyelerimizin demokratik hak ve istemlerini savunmayı görev bilen, halkımızın sağlıklı bir yaşama kavuşması için mücadele veren, bu şartların oluşması yönünde demokrasiden yana ve anti-faşist bir yapıyı içinde taşıyan TTB'üliğin bu çalışmaları: üyelerinin ekonomik ve özlük sorunlarını ilgilendirdiği kadar, 


halkımızın sağlık sorunlarıyla da yakındaniigilidir." 

Dr. Güner, toplantının Diyarbakır'da yapılmasının gerekçesi olarak da şu noktayı vurguladı: . 

“Toplantımızda kamuoyunu yakından ilgilendiren ve balk sağlığı bakımında bir aşams olarak kabul edilen "Tam Süre Çalışma yasası" gündemimizin başlıca konularından biri olacaktır. Özellikle sağlık bizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunun uygulanması ve Tam Süre Çalşma Yasanın gerçekleşmesi, sağlık hizmetlerinin götürülmediği bölgeler için önem taşıdığı için bu toplantımızı Diyarbakır"da yapıyoruz.” 

Diyarbakır'daki toplantının ilk günkü bölümü, dinleylcilere açık olarak yapıldı. Bu bölümde Diyarbakır 'Tıp Fakültesi öğrencileri adına, öğrenci temsilcisi Erhan Barut da bir konuşma yaptı. Barut, konuşmasında sağlık sorununa, bu sorunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki boyutlarına ilişkin olarak çeşitli noktalara değindi. Dinleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile izlenen bu konuşmanın bir özetini, okurlarımıza sunuyoruz: 


SORUNLAR Ye — 
“Türkiye'nin geneli yetersiz olan 


sağlık hizmetlerinin, daha da yetersiz olduğu doğu ve güneydoğu bölgesinde bu tür çalışmaların yapılması bizce daha anlamlıdır. 

"Yine hallamızın sağlık hizmetleri bakımından İleri bir aşama olan "Tam Gün Çalışma Yasasının' ana konu olarak ele alınması toplantının önemini bir kat daha artırmaktadır. 

"Bizlerin geleceğin doktor adayı olarak özellikle geri bırakılmış bölgeler için daha da önemli olan "Tam Gün Çalışma' yasasının çıkarılmasını istiyor ve bu Yönde verilecek her türlü mücadeleyi so nuna kadar destekliyoruz. 


"Bugün sağlık hizmetlerinin yetersizliği, başta işçi sınıfı olmak üzere diğer tüm emekçileri tehdit eden bir sorun halindedir. İşçi, emekçi yığınlannı, inim inim inleten konut, beslenme yetersizliği, eğitim ve işsizlik gibi bir diğer sorun da sağlık sorunudur. Bu ve bunun gibi sorunlar aslında birbirinden bağımsız ve ayrı olarak düşünülemez, düşünülmemesi gerekir. Bu sorunlar bir bütündür. Ve hepsi de bir avuç kişinin bu hizmetlerden sonuna kadar yararlanınası ve geniş İşçi ve emekçi kesimlerinin mahrum buakılmas esasına dayanan kapltalist düzenden kaynaklanmaktadır." 


İSTATİSTİKLER NE DİYOR? 


"Bu durumun en açık örneğini devletin resmi istatistiklerine bakarak görmek mümkündür. Örneğin komşumuz Sosyalist Bulgaristan'da 80-90 kişiye bir yatak, 500-600 kişiye bir doktor düşmektedir. Hele, ülkemizde uygulanan yanlış sağlık politikası sonucu, doktorların büyük çoğunluğunun büyük ve gelişmiş şehirlerde toplanması buna eklenirse, geri bırakılmış il ve ilçelerinin ne durumda olduğu gözler önüne serilir. Yukarıda belirttiğimiz uygulamanın sonucu Siirt, Bitlis'de 30.000 kişiye bir doktor, Gümiişhane'de 16.300 kişiye, Çorumda 32.000 kişiye bir doktor düşmektedir. 

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok il ve ilçesinde üç-dört bin kişiye bir doktorun düşmesi de bu durumu yeterince izah eder sanırım. 

"Bu durumun sebebi, bilindiği gibi sömürü düzeni olan kapitalizmin gelişme sürecindeki eşitsizlik ve dengesizliktir. Bu dengesizlik ve eşitsizlik bölgeler düzeyinde de kendisini göstermektedir. 
Hele bu dengesizliğe, doğu ve güneydoğu bölgelerinde burjuvazinin ırkçı-şöven politikası da eklenirse durum daha da ağırlaşmaktadır. Bu ırkçı-şöven politika tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da kendisini gösdermektedir. 
Bunun en yakın ve somut örneği Diyarbakır Tıpı fakültesinde görülmektedir. 

"Diyarbakır Tıp fakültesi bölgenin en önemli sağlık kurum olmasına rağmen, bugün hastahanede bir jeneratör dabi yoktur. Bu yüzden elektirik kesilmesi halinde hastalar ameliyat masasında can vermektedir. 


Fakültenin işler durumda olmasına rağmen, jeneratörün olmaması maddi duruma bağlanmaktadır. 
Oysa bu iddia tümden geçersizdir. Yine de hastahanede yeterli yatak yokluğu nedeniyle bi ameliyat için aylarca önce sıraya girmek gerekmektedir." 


GERÇEK ÇÖZÜM: SOSYALİZM 

Öğrenci temsilcisi Erhan Barut daha sonra uygulanan basla politikası nedeni ile öğretim üyesi sıkıntısı çekilen fakülteye doktor alınmadığı gibi mevcutları- nın bir bölümünün de çeşitli gerekçelerle oküldan uzaklaştırıldığına değinmiş, öğrenci-memur-asistanlar üzerinde ağırlaşan baskılar üzerinde durmuştur. Barut ayrıca fakülteye araç gereç alımında söz konusu olan binlerce liralık yolsuzluklara da dikkati çekmiştir. 

Barut, konuşmasının son bölümünde, 


sözü edilen tüm sorunların köklü çözümünün sasyalizmde yattığını vurgulanuştır. Barut"un konuşması şöyle son bulmuştur: 

"Bizler bu gerçeği gözden uzak tutmadan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, ilaç sanayinin devletleştirilmesi, sağlık öğreniminin yeniden düzenlenmesi, koruyucu hekimliğine önem verilmesi için mücadele edeceğiz. Bu uğurda mücadele eden her kuruluş, her kişi ve her örgütle dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz." 


Mao'cu saldırganlar sermayenin emrinde 


23 Mayıs günü Adana'da meydan mahallesinde Görev gazetesi satan Türkiye İşçi Partisi üyeleri, sermayenin besleyip semirttiği Maocu komandoların saldırısına uğradılar. 

Görev satışındaki TİP'liler, mahallenin emekçi halkı tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanmışlar, tüm Görev'ler satılmıştı. TİP üyelerinin mahalleye girişinden itibaren toplanmaya başlayan Maocu komandolar ise saldırı hazırlıklarına başlamışlardı. Taşlar, sopalar ve bıçaklar hazırlanıyordu. Kendi gazetelerini zorla, tehditlerle satabiliyorlardı. Aynı insanların Görev'i böylesine benimsemesi, çileden çıkarıyordu onları. 

Görev satışını bitiren Partililer mahalleyi terkederlerken, Maocu saldırı başladı. Üç Türkiye İşçi Partili hafif yaralanırken, üyelerden Serol Aysan göğsünden bıçakla ağır yaralandı. Aysan hastaneye kaldırıldı. 

Serol Aysan gündüz çalışıp gece yüksek öğrenimini tamamlamaya çalışan genç bir partili idi. Vücudunun çeşitli yerlerinde tekme ve sopa darbelerinden oluşan çürükler bulunuyordu. Sol göğüs boşluğunda ise derin bir bıçak yarası bulunuyordu. 

Maocular "öldü artık bırakalım" diye Aysan'ın yanından uzaklaştılar. 
Meydan mahallesinin emekçi halkı bu olayla birlikte Maocuların gerçek yüzünü bir kez daha gördüler. Yaralı Partililere büyük bir ilgi ve yakınlık gösterdiler. 

Maocu komandoların bu son saldırısı hiç kuşkusuz cezasız kalmayacaktır. Hesabı hem Türkiye İşçi Partililer, hem de iğrenç saldırı olayına tanık olan mahalle halkı birlikte soracaklar, Maocuları en etkin biçimde tecrit edeceklerdir. 
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“KIBRIS 


Türkiye politik yaşamında dış politika konuları yoğunluklarını korurken, Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili öneriler konusu büyük ölçüde tartışma dışı kal- 


dığı söylenebilir. Birincisi, yeni hükümetle başlayan dış politikada canlılık görüntüsünün hükümetin özel erdemlerinden kaynaklanmadığı,sorunun temelini Türkiye'nin içine itildiği ekonomik toplumsal, polidk bunalımın getirdiği çıkmazların oluşturduğunun ortaya çıkman. Gerçekten de dış politika da temel sorun Türkiye"nin emperyalist sistem içinde ilişkilerinden kaynaklanmakta ve Kıbns konusu ancak bu ilişkiler içerisin- de bir sorun olarak belirmektedir. İkinci gerçek ise Kıbrıs konusuna Türkiye nin tim Kıbrıs halkının sonınlarına gerçek çözümler aramak için yaklaşmadığı, içine girilen bunalımı hafifletmek için iç ve dış destek kazanma ça bazı ile "gerçekçi öneriler" hazırlamak zorunda kaldığının ortaya çıkmasıdır. 

Ecevit Hükümeti ve Denktaş yönetimi, Kıbns sorununa gerçekten çözüm arayışı içinde olsalardı gerçek bir çözümün koşulları olarak Kıbrıs Devletinin bağımsızlığının, egemenliğinin , toprak bütünlüğünün ve bağlantısızlığının kabul edildiğini ve bunun uluslararası garanti alana alıamasınn benimsendiğini ilke olarak açıklarlar, bu garantialtında Ada' nın tüm yabancı üs ve askerlerden arındırılınası ve kendisinin askersizleştirilmesini, Ada'daki her iki toplunun iç yöneüümlerinin demokratikleşürilmesini, her iki topluluktan halkın, topluluk ve merkezi devlet yönetimlerinde söz ve karar sahibi olarak, eşit şartlar altında, ki deşçe, uyumlu bir biçimde yaşayabilmesini hedeflediklerini ortaya koyarlardı. Böylece, gerçek kalıcı ve adil bir çözüm için yollar açılırdı. 


"SOMUT" AMA GİZLİ 


Bu vazgeçilmez, ilkesel temeller üzerinde hiçbir açıklama yapılmadan Türkiye'de Kıbrıs sorunu için Türk tarafının somut öneriler hazırladığı ileri sürüldü. 
Önerilerin ne olduğu konusunda yuvarlak sözler dışında bilgi verilmedi. Kıbns Türk halkından da bu bilgiler saklı tutuldu. Türkiye'de sağ muhalefet cephesi ve tüm büyük basın önerilerin içeriğini araştırma gereği duymadı. Bilinçli bir çaba ile gizlilik perdesi örtülü tutulm alışıyor. Konunun tartışılabilmesi "somut ve özlü" denilen önerilerin gerçek niteliklerini ortaya koyabileceği gibi, Kıbrıs sorununun özünün de kitlelerce kavranılmasını sağlıyabilir. Bu nedenle gizlilik perdesinin kaldi sna yanaşılmıyor."Türk önerilerinin" içeriği konusunda bilgi sahibi olabilecek tüm çevreler titizlikle bu konuların tartışılmasından kaçınıyorlar. Bu nedenlerle "Kıbrıs Türk Federe Devleti" tarafından hazırlanarak, Ankara'da bazı yabancı elçiliklere dağıtılan "Kıbrıs Sorununun çözümü için Kıbrıs Türk teklifleri üzerine açıklayıcı notlar" başlıklı broşürden hiç söz edilmedi. Broşürde yeterli olmasa da önerilerin içeriği üzerine kamuoyuna yansıtılandan fazla bilgi bulunuyor. Broşür"ün "ilerici" basında dahil olmak üzere büyük gazetelerin eline geçmediğini düşünmek çok zor. 
Buna karşılık Nisan 1978 de yayınlanan broşür basında hiç yer almadı. 

Sözkonusu broşürde önce Kıbrıs sorununa "Anayasal bir çözüm bulmak için ortak hareket noktaları" amacıyla, mevcut "güçlükler" 
yor. Daha sonra bu güçlükleri "gerçekçi" bir anlayışla "değerlendirerek" getirilen çözüm önerileri geliştiriliyor. 


“GÜÇLÜKLER” NELERMİŞ? 


"Güçlük" ya da "engel" olarak anlatılan olaylar ve saptamalarla varılmak tenilen sonuç şöyle: "iki topluluk ara-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EFSANESİ 


anda geçmişte unutulma kolay olmayan düşmanlıklar yaratılmıştır ve bu nedenle iki topluluk birbirlerine güvenmemektedir. Bu “haklı' nedenle sorunun “hukuken düzenlenmesinin! de güçlükleri bulunmaktadır." Böylelikle, iki toplumun özgün haklarını da gözeten merkezi, ortak bir hükümete dayalı bir çözüm önerisinin olanaksızlığı "gerçekçilik" perdesi arkasına sığınılarak kanıtlanmaya çı lıyor. Politik "güçlük" olarak Kibris"in iki etnik topluluğu aramnda kanlı olayların hikayesi anlatılıyor. 
"Yüzyıllar boyunca, iki ulusal toplulukta ulusal kimliklerini kıskançlıkla korumuşlar "ulusal özlemlerini" canlı tutmuşlardır. Kıbrıs Ortodoks Rum kilisesi Enosis'i savunup, Türklere karşı duyguları beslerken, Kıbrıs Rum okulları da bu 'ulusal politikaya' kültürel dayanak sağladılar, Kıbrıs Türkleri isə Kıbns Rumları tarafından yok edilmek, ya da özümlenmemek için karşı önlemler aldılar." deniyor. Bu nedenle iki toplumun kanlı çatışmalara düşmesinin "'kaçınılmaz" olduğu belirtilerek, daha 1960"da kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin 

u "gerçekler" sebebiyle "fonksiyonel Federatif niteliğe" sahip olduğu ve sonraki olayların bu niteliğin "unutulması" ile ortaya çıktığı ileri sürülüyor. "Sosyo- ekonomik engeller" olarak da iki topluluğun ekonomik ve soayal gelişme düzeylerinin farklı oluşu gösteriliyor. 
"Kıbrıs Türk toplumunun yıllardır Kıbrs Rumlannın hakimiyetindeki hükümetler eliyle uluslarorası ilişkileri nan kısıtlamalarla yoksulluğa Kıbrıs Rumlannın iktidar mekanizmasını kullanarak dış ticareti ellerinde tuttuğu, adadaki yabancı firma ve işletmeleri temsil etme tekeline sahip olduğu, dış yardımdan yararlandığı" ve bu nedenlerle zenginleştiği ileri iyor. İşte önerilerde benimsenen görüşe göre geçmişin düşmanlıkları bu nedenlerle doğmuştur ve yine aynı nedenlerle hukki bir düzenleme aranırken iki toplumlu gevşek bir federal yapının kurulması zerekmektedir. 


“GERÇEKÇİLİĞİN" SINIRLARI 
YA DA SINIRLI GERÇEKLER 


Söylenenler "sonuç" olarak genel hatlarıyla gerçek. Ancak bu sonuçlara varılmasının nedenleri araştırılmak istenmiyor. Gerçekçilik adı altında yapılan bu saptamaların nedenlerini gösterine- den çözümler aramak gerçekçilikle bağdaşamaz. Aslında varılmak istenen sonuç Kıbrıs sorununun doğuş nedeninin "birisinin diğerini ezdiği iki farklı ulusal topluluk olmasına" dayandırılmak istenmesi. Gerçekte ise sorunun temeli bu varılan sonuçlarla bir bakıma itiraf ediliyor. Yeterki halkları birbirine düşman eden olayların özü yerli yerine konulsun. Amaç geçmişte iki toplum arasında düşmanlıkların yaratılmasının sınıfsal temelinin unutturulması. Böylece, geçmişte iki toplum arasındaki düşman- 


lıkların İngiliz yönetimi eliyle özel olarak yaratıldığı, İngiliz egemenliğini sürdünneye olanak yaratılmasının amaçlan” dığı gerçeği kitlelerden saklanmış olacak. Yine 1960 Anayasası ile getirilen fonksiyonel bir federatif niteliğin emperyalizmin doğrudan katkısıyla Kıbrıs halkına dayatılması gerçeği de hasır altı edilmek isteniyor. 1960'da emperyalizınin kabul ettirdiği sistem için itiraf edilen husus, iki toplumun ayrılığını öngören düzenlemelerin, halklar arasında düşmanlıkları körükleyici bir yapı olduğu arí dayatan düzenlemelerin halküm, yoksulluk felaket getirdiği ve emperyalizme müdahale kapısını açık bıraktığı ortaya çıkıyor. Topluluklar ara sındaki sosyo-ekonomik gelişme düzeyi- nin "etnik" farklılığa indirgenmesinin bir başka amacı da, kapitalist sistemin 


LER. 


sömürüye dayalı sınıfsal niteliğini gözler- den kaçırmak olarak beliriyor. 
Böylelikle uluslararası alanda yandaş sağlamak için Türkiye Hükümeti ve Kıbris Türk Yöneüimince geliştirilen görüşlerin Kıbrıs halkı ve genel olarak tüm kitlelerden saklı tutularak tartışılmaktan kaçırılması nedenleri kolayca ortaya çıkıyor. Eğer demokratik bir tartışma gerçekleşirse, Kıbrıs ta devlet yapısında bir bütünlük oluşturmaya yönelik olmayan, ayrılığı hedefleyen düzenlemelerin Kıbrıs'ın her iki toplumunun da çıkarlarına ters olduğu gerçeği vurgulanabilecek ve yine temel sorunun etnik ayırıma dayandırılmasının, Kıbrıs halkının bir bütün olarak demokratikleşme ve sömürüden kurtulma mücadelesini engellemeye yönelik olduğu da ortaya çıkabilecektir. 


SOMUT VE ÖZLÜ ÖNERİLERİN 
ARKASINDA YATAN GERÇEK 


İşte bu nedenlerle, Kıbrıs Türk topluluğu yönetimince geliştirilen tüm öneriler, tartışmadan kaçırılarak, fiili bir ikili yönetimin varlığını esas alma temeli- ne dayandırılıyor. Daha Anayasa taslağı önsözünde "Anayurtlarıyla dostluk ve işbirliğine dayalı bir politika izlemenin tarihsel birzorunluluk olduğu" söylenerek, bağınısız bir devlet kurulma yolu kapatılmış oluyor. Aynı görüş, Kıbrıs Türk Yönetiminin önerilerinin bir çözüm için "temel ön gerekler" bölümünde de yerini buluyor; "Her topluluğun bütün milletlerle ve özellikle kendi anayurduyla kültürel, ekonomik ve ticari ilişkileri koruma ve geliştirme hakkı" bulunması istenerek fiilen ayrı iki devlete gidilmek istendiği ortaya çıkıyor. Kıbrıs Türk yönetiminin "mevcut gerçekli r ve geçmiş deneyler ışığında" yaptı mut ve özlü“ önerilerin temeli bu.Öneriler "Federal Yasama" başlıklı bölümde daha da açıklığa kavuşuyorlar. 

Önerilere göre herbir "Federe devlette, adadaki yaşamın yasama konularını ilgilendiren işlerin çoğuyla uğraşacak olan ayrı Yasama Mecilisleri” olacak. "Bu meclisler, her iki topluluğun da seçilmiş organları olarak, federal hükümet sisteminin ortak temel işlevlerini ilgilendiren federal yasamayı da yerine getirecekler" (8.22) Bu işlevler ise şöyle sıralanıyor! 


"Dış işleri, Dış Savunma, Bankacılık, Dış 


ticaret ve parasal işler, Federal bütçe, 


KIBRIS KONUSUNDA TÜRK ÖNERİLERİ GERÇEKTEN " ÖZLÜ: SORUN ÖNERİLERİ KAMUOYUNA GERÇEĞE UYGUN RAK AÇIKLAMAKTA, BUNA YANAŞMAK SERMAYE DÜZEN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPANLAR İÇİN KOLAY DEĞİL. GERÇEKLE LELERE DUYURMAK SOSYALİSTLERE ÖZGÜ BİR NİTELİK. 
YALİSTLER BU GÖREVİNDE ÜSTESİNDEN HERZAMAN GEI 


Gümrük tarife ve rüsumları, Dış Komünikasyon, Federal sağlık hizmetleri, ağırlık ve uzunluk ölçü standartları, P tentler, İhtira beratları, telif haklan, M teorolojik hizmetler. Turizm ve Enformasyon”(Geride ne kaldığını sormak ge- t rekiyor.) 

Sonra da ekleniyor; "Eğer federal yasama konularında iki yasama organı arasında anlaşmazlık çıkarsa, her iki mec: 
listen de 10 ar kişinin katılacağı 20 
lik bir Federal Meclis kurulması öngörül mektedir. Böylece "sistemin bir topluluğun, diğerinin egemenliğine düşmesini önleyecek biçimde tasarlandığı ve tam bir çıkmaza düşülmenin olanaksız kaldığı" iddia ediliyor. "Ek olarak, Anayasa" ya uygunluk konularında Federal Anayasa mahkemesine başvurına yanında, en son çözüm olarak, her bir Federe devlette ayrı ayrı referandum yapılınası da öngörülmektedir" deniyor. 


SOSYALİSTLER GERÇEKLERİN SAKLANMASINA İZİN VERMEZLER 


Eğer "Kıbrıs Türk Federe Devletince" dağıtılan bu broşürde baskı hatası yoksa, 22-23 sayfalarda ya araynen böyle. Akla, acaba alay mı ediyorlar diye gelebilir. Ama gerçek bu. Kıbrıs Devletinin kurulması için Denktaş'ın Ankara ile birlikte oluşturduğu "somut ve özlü" öneri aynen böyle. Söz konusu olan iki ayrı devletin bir ittifak antlaşması değil, bir devletin kurucu anayasası. 

Bu "düzeni" korumak için de kabulü "zorunlu" başka hükümler önerilmesi de (!) unutulmamış. Bir tanesi şöyle; "1960 Garanti ve İttifak antlaşmasına atıfta bulunularak bunlara yasal güç kazandırılması". Böylece fiili iki devlet kurulması yetmediği gibi bu devletlere de her an müdahale hakkı saklı tutulmakta, 

Kibris konusunda Türk önerileri gerçekten somut ve özlü, Sorun önerileri kamuoyuna açıkça sunabilmekte ""somut ve özlü" olabilmekte. Sorun gerçekleri halk kitleleri önünde açıkça tartışabilmekte. Buna yanaşmak sermaye düzeninin şu veya bu biçimde termsilci ğini yapanlar için kolay değil. Ama ilerici güçler için ise wrarla gerçeklerin ortaya konulması için mücadele etmek bir görev. Sosyalistlerin başarıyla yerine getirecekleri bir görev, 


X 


Afrika Mayıs ayı içınde dünyanın en sıcak bölgesi olma konumunu sürdürdü. 
Afrika halklarının gerek emperyalizme ve sömürgeciliğe, gerekse kıta içindeki gerici ve ırkçı rejimlere karşı verdikleri ulusal kurtuluş mücaleleri, ve bu mücadeleler sonucunda sosyalizm doğrultusunda bir gelişme içine girmeleri, emperyalizmi ve gerici ırkçı rejimieri korkuya düşürüyor. Afrika'nın yeraltı ve yerüstü 

- zenginliklerinin emperyalist tekkelerin denetimi altında olduğu biliniyor. Bu açıdan, Afrika bir bütün olarak emperyalizmin ve dünya kapitalist sisteminin hammadde deposu durumunda. Dünya kapitalist sisteminin içinde bulunduğu ekonomik ve politik bunalım, büyük ekonomik ve stratejik önem taşıyan bu bölgenin kendi kontrolu dışına çıkmasını emperyalizm için daha da büyük bir tehlike haline getirmiştir. Emperyalizm bir yandan doğrudan doğruya kendi kumandası altındaki ırkçı ve gerici rejimle- 


” ri sirdünnek, diğer yandan dünya ölçe- 


ğinde elinde tuttuğu etki alanlarından birini yitirmemek için, dolaylı ve dolaysız her türlü müdahalede bulunuyor. 


ÖNCE SAHRA, ÇAD VE NAMİBYA 


Mayıs ayı içinde Afrika'daki gelişmeler şöyle özetlenebilir: Fransa'nın Batı Sahra'da Polisario örgütüne karşı giriştiği silahlı saldırı ve yine aynı ülkenin Çad'da Frolinat Cephesine karşı silahlı müdahalesi başlıyor. Bu müdahalelerin, en başta dünya emperyalist sisteminin lideri ABD tarafından desteklenmesi de dikkatleri çekiyor. Müdahale ve destekleme gerekçeleri hazır:"Bölgede denge- nin sağlanması, çatışmaların durdurulması ve Fransız vatandaşlarının korunması," Aynı günlerde G. Afrika birliklerinin Angola topraklarından 150 km. 
içeriye girerek Namibya göçmen kamplarına saldırısı var. Bu saldırı sonucunda yaşlı ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda insan katlediliyor. Irkçı, gerici G. Afrika rejiminden bir yetkili, saldırının doğrudan doğruya SWAPO güçleri- ne karşı girişilen bir operasyon" olduğunu açıklıyor. Saldırı üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi, G. Afrika birlik. 
lerinin kayıtsız şartsız geri çekilmesini istiyor. * 


ETYOPYA VE ZİMBABVE'DE 
GERİCİLİK BOZGUNA UĞRUYOR 


Diğer bir gelişme de, Etyopya rejimi 


nin, emperyalizm güdumundeki ve 50- mali ile Sudan gerici yönetimlerinin desteğindeki ayrılıkçı Eritre kuvvetlerine karşı giriştiği askeri harekât oluyor. 
Etyopya yönetiminin ülkedeki ulusal sorunun barışçı ve demokratik yollardan çözülmesini savunduğu biliniyor. Bu doğrultuda da "bölgesel özerklik" ilkesi- nin hayata geçirilmesine çalışılıyor. Sorunun bu yollardan çözülmesine karşı emperyalizm bölgedeki etnik aynlıkları körüklüyor. İlerici Etyopya yönetimi, ülke içindeki antiemperyalist demokratik kazanımların korunmasını ve ülkenin bağımsızlığının sağlanmasını hedef alıyor. 

Afrika'da ırkçı ve gerici rejimlerin en saldırganlarından biri olan Rodezya'da da durum gerici iktidar ve emperyalizm açısından iyi gitmemektedir. Geçtiğimiz dönemde bazı işbirlikçi siyah "liderlerin” katılımıyla kurulan "geçici hükümet” siyasal bir buhrana sürüklenmektedir. ümet içindeki anlaşmazlıklar "şik: yice ortaya çıkarmıştır. İşbirlikçiler, iyice tecrit olmaktadırlar. Bunun yanında, Zimbabve Yurtsever Cephesi tüm bu oyunlar karşısında bugün sürdürdüğü mücadele biçiminden hiçbir taviz vermemektedir. 

SIRA ZAİRE"DE 


Emperyalizm açısından yeni bir "çıban başı"'nı da Zaire oluştunnaktadır. 
Bilindiği gibi Şaba bölgesinde hükümet kuvvetleriyle, emperyalizm ve maocu Çin yönetimi tarafından "işgalci" olarak nitelenen güçler arasında çarpışmalar sürmektedir. Çarpışmaların bu bölgede yoğunlaşmasının nedeni, bölgede zengin kobalt ve bakır yataklarının olması, bu yatakların Amerikan tekellerinin denetiminde bulunması ve bu yüzden de sömürücü çıkarların yoğun bir biçimde kendini hissettirmesidir. 

Şaba ve Kolvezi bölgesinde ulusal çıkarları savunan halkçı güçlere karşı olanlar yalnızca hükümet kuvvetleri değildir. Bunların yanında emperyalist dış müdahale de yerini alıyor. Mobutu'nun yardımına Fransız ve Belçika kuvvetleri yetişiyor. Müdahalenin gerekçesi, Polisario ve Çad'a yapılan müdahalede gösterilenle aynı: “Bölgedeki Avrupalıların kurtarılması". Sözü edilen bölgede ekonomik olarak Amerikan tekellerinin çıkarlarının ağır basmasına karşılık askeri müdahelede bulunanların Fransa ve Belçika olması ilginçtir. Amerika, bu müdahele- ye askeri malzeme sağlıyarak dolaylı 


youardan katılıyor. Müdahale, gösterilen gerekçenin aksine, ülke içindeki ilerici hareketin bastırılıp yok edilmesini amaçlamaktadır. Bunun en açık kanıtı, bölgenin Kongo Ulusal Cephesi Kuvvetlerinin elinden alınmasından sonra, ülke içinde Fransız ve Belçika'lı askerlerin bir sürek avını sürdünnesidir. 

Kongo Ulusal Cephesi'nin sürdürdüğü mücadele, yalnızca emperyalizme karşı sürdürülen bir hareket olmaktan öte, Mobutu yönetimini de hedef almaktadır. Eskiden "Belçika Kongosu" adıyla Belçika'nın sömürgesi olan Zaire'de bağunsızlık kazanıldıktan sonra işbaşına geçen Mobuto yönetimi, kurulan yeni devleti, görüntüde bağımsız, ama politika ve ekonomik olarak emperyalizme bağımlı bir doğrultuya sokmuştur. Mücadele, bu nedenle iç ve dış gericiliğe karşı verilmektedir. 


JANDARMA KARAKOLLARI 


Emperyalizmin, Afrika'daki ilerici hareketleri ezmek için genel olarak üç yönlü bir saldırıya geçtiği ortaya çıkmaktadır. İlk sıçrama tahtasını, ırkçı ve gerici rejimler oluşturuyor. Bunlar, kendi sınırlarına yakın ülkelerdeki ulusal kurtuluş mücadelelerini çeşitli yöntemlerle bastınnak işlevini yükleniyorlar. G. 
Afrikabirliklerinin Angola topraklarına girip Namibya göçmen kamplarını basması, buna bir örnektir. Diğer bir örnek; Somali'nin ve Sudan'daki gerici rejimlerin Etyopya'yakarşı Eritre'deki ayrılıkçı hareketlerin yanında yer alması, desteklemekle kalmayıp doğrudan doğruya askeri saldırıya geçmeleridir. Örnekler çoğaltılabilir. Bu türden gerici rejimler, başta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçler tarafından desteklenmekte ve her türlü askeri yardınu alabilmektedirler. 
Bu rejimier, emperyalizmin Afrika jandannalığını yapmaktadırlar. 

Emperyalizmin ikinci saldırı yöntemi ise "kollektif" müdahaledir. Bu, Zaire örneğinde açıkça görülmektedir. 
Zengin kobalt ve bakır yataklarını denetiminde tutan ve bu yoldaki yatırımları 1 milyar dolar civarında olan ABD emperyalizmi, Fransa ve Belçika aracılığıyla ülkeye müdahale etmekte ve bu ülkelerin müdahalelerini sudan gerekçelerle haklı göstermeye çalışmaktadır. 
ABD'nin Fransız ve Belçika birliklerine uçak dolusu askeri malzeme yolladığı bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde emperyalizmin yalnızca ABD aracılığıyla 


Afrika'ya müdahalede bulunması yenne, şimdi devreye NATO üyesi Belçika ve Fransa gibi emperyalist devletlerin girmesi, Afrika'da bir bütün olarak emperyalist sistemin çıkarları olduğunu ve Afrika'ya yöneltilen saldırıların NATO çerçevesi içinde planlandığı ortaya çıkmaktadır. Bunun en açık kanıtı, çatışmaların ertesinde müdahalede bulunan emperyalist yüçler arasında açığa çıkan Sürtüşmeleridir. i 


ANTİKOMUNİZMİN İĞRENÇ YÜZÜ 


Üçüncü saldırı türü, emperyalist sistemin dumaksızın sürdürdüğü ince antikomünizmin, fırsatını buldukça Sovyetler Birliği ve sosyalist sisteme karşı azgın ve açık bir saldırıya dönüşmesidir. 
Afrika'daki olaylar üzerine emperyalist ve kapitalist ülkelerin tüm propaganda olanaklarını, çatışmaların Sovyetler Birliği, Küba ve Demokratik Almanya tarafından "körüklendiğini" yayma yolunda kullanılmaktadır. Bu noktada Çin yönetimi de emperyalist saldırıya omuz vennektedir. Mao'cu Çin yönetimi Etyopya'ya karşı Eritre'deki ayrılıkçı güçlerin yanında yer alarak, ve emperyalizmle eşgüdüm içinde hareket eden Mobutu yönetimini desteklediğini açıklayarak, emperyalizm ile açıkça işbirliği ettiğini kanıtlamıştır. 


ANKARA'NIN SESSİZLİĞİ 


Belçika'nın Zalre'ye müdahalesi sırasında Türkiye'nin Başbakanı olarak Ecevit"in Belçika Başbakanı Tindemansla görüşmesi, bu arada müdahaleye karşı hiçbir resmi tepkinin gösterilmemesi ilgi çekicidir. Bu, her fırsatta kendini barıştan yana ilan eden Ecevit hükümetinin kendi kendisini yalanlamasının bir örnegi olmuştur. 

Emperyalizm ve gerici, ırkçı rejimler Afrika'nın sürekli olarak kaynar bir kazan olmasını istemektedirler. Amaç, kıtadaki ilerici, antiemperyalist hareketleri bu yolla kontrol etmek ve giderek ezip ortadan kaldırmaktır. Tezgahlanan açık ve gizli oyunlar, bu amaca hizmet etmektedir. Sosyalizm yoluna girmekte olan ilerici reğmler ve ilerici güçler, sosyalist sistemle sıkı bir dayanışma içinde bu oyunlar boşa çıkarıyorlar, çıkaracaklar. Emperyalizm ve doğrudan doğruya onun kumandası altındaki ırkçı, gerici rejimler giderek köşeye sıkışıyorlar ve etki alanları daralıyor. 
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Savak'ın 
A 


RESMİ TEMSİLCİLİKLER DIŞINDA SAVAK, “BİRLİK”, "DERNEK", 
SPOR KULÜBÜ VB. BİÇİMLERDE DE AĞINI AVRUPA VE AMERİKA'DA GENİŞLETEREK MUHALEFETİN 
KAMUOYU ÇALIŞMALARINA 
KARŞI BİR AĞIRLIK OLUŞTURMA GAYRETİNDEDİR. BAŞARISIZLIK 
NEDENİ İLE ÇÖZÜLÜP YENİ 
ADLAR ALTINDA YENİDEN 
OLUŞTURULAN BU TÜR SAVAK GİRİŞİMLERİNE SOMUT 
ÖRNEKLER SAVAK'LA İLGİLİ 
YAZI DİZİSİNİN BU BÖLÜMÜNDE 
ELE ALINIYOR. 


{v 


SAVAK'ın karşı devrimci istihbarat faaliyetinin bölgesel merkezleri, emperyalist sistem çıkarlarının bekçiliği adına, tam CIA usulü, Lübnan, Mısır ve Kuveyt'de bulunmaktadır. 

Nerelerde muhalefet gurupları etkinse veya nerelerde bölgesel özellikler nedeniyle Şah rejiminin geleceği için tehlike teşkil eden hareketler mevcutsa, oralarda SAVAK ajanları, görünürde banka memuru, muhabir, İran Havayolları görevlisi vb. biçiminde yerleşmektedirler. 
(7) SAVAK temsilciliklerinin bulunduğu hemen her ülkede, bir de koordinatör adıyla, oradaki bağlı kademelerle ilişkiyi düzenleyen bir görevli bulunmaktadır. Benzer şekilde, kapitalist ülkeler temsilciliklerinin SA VAK ile ilişkisni düzenlemek adına onların koordinesyon görevlileri de Tahran'da faaliyettedir. Örneğin Federal Almanya'nın "Anayasayı (o Koruma-Verfassıngsahutz" örgütü ile SAVAK arasında bu tür ilişki- nin varlığı, İran dışişleri bakanı Halatbari ile Federal Almanya hükümet sözcüsü tarafından resmen doğrulanmış bulunuyor. (8) SAVAK faaliyetinin Avrupa-Tahran arası koordinasyonu, Şah tarafından Cenevre merkezine özel elçi olarak gönderilmiş bulunan, bir zamanların Avrupa ajanı eski dışişleri bakanlığı müsteşarı Parviz Khonsari'nin yükümündedir. Dışa karşı, kültür ve akademisyenlerin eğitirn sorunları üstüneyıriş gibi yörünmek üzere, gerçekte tüm İran dış temsilciliklerinin zli faaliyetleri bu kişinin direktifi altındadır. Dış temsilciliklerin raporları Tahran merkezine Telex ile (Kod numarası 2818) ulaşır ve Cenevre"den çeşitli Avrupa şehirlerinde- ki dış temsilciliklere iletilir.(9) Resmi temsilcilikler dışında SAV AK, "birlik", "dernek", "spor kulübü ' vb biçimlerde de ağını Avrupa ve Amerika'da genişleterek muhalefetin kamuoyu çalışmalarına bir karşı ağırlık oluştunna gayretindedir. Başarısızlık nedeniyle çözülüp yeni adlar altında tekrar oluşturulan bu tür SAVAK girişimlerine somut örnekler: 

Federal Almanya ve Batı Berlin'de . 

"İran Gençliği Rehberlik Örgütü ' (İranische Jugend (ühruny-Orgarsisalion), “İran Milliyeiçi Teşkilatı" (Nationalistische Organisation Irans), "İranın Birliül Partisi" (Pan-Iranistische Partei), "İranlı Öğrenciler Kültür Birliği” (Kulturverein İcar.ischer Studenten), “İran Alruan Kültür Derneği ' (Iranisch-Deutsche Kulturgesell schaft) vb. Her birinin hem Almanca hem Farsça yayınları vurdır 


(10). 

Fransa'da: "İran-Fransız Dostluk Demeği" (Gesellechaft für lranisch-Französiche Freund-schaft), ""Farah-Pahlavi-Gesellechaft"* (Ferah-Pehlevi Demeği) vb. 

Türkiye'de: "Yeni İran Partisi" temsilciliği. (1976'ya kadar), "Merkezi 


Gençlik Spor Kulübü", "Tadj Spor Kulübü", "Resmi "Etelaat" Günlük Gazetesi Daimi Bürosu" vb. 

ABD'de: Birçok "Dostluk ve "Kültür" birlikleri yanında ""Tadi: rtclub”” 

Düzenli jumal görevi yanında bu "sporcu" ve "kültür hizmetlileri"nin diğer görevleri de rejim lehine yalan bilgi ve propagandalar yaymaktır. Bölgesel ve daha büyük günlük gazeteler incelenir, bunların tirajları ve eğilimleri ile gerek basın, gerekse radyo yayıncıları üzerine etki yapabilme olanakları derlenerek -icabeden maddi katkı da sağlanmak suretiyle- hedefe yönelik olarak devreye so kulmalan için merkeze bildirilir.(11) 

Yurt dışında muhalefete sabotai, saldırı ve doğrudan tehdit uygulamak üzere de özel ajanlıklar (kirli işler çevirenler) oluşturulmuştur. 

1973 den bu yana, yurt dışında askeri olmayan akademilerde tahsil gören subay, assubay ve askeri öğrencilerde SA-VAK istihbaratçılığına dahil edilmişlerdir: "(Mansur) Şah tarafından bir süre önce, yukarıda belirtilen kişilerin (askeri olmayan akademilerde tahsil gören subay, assubay ve askeri öğrenciler), istihbarat amaçları için değerlendirilmeleri öngörülmüştür. Bu tasarı uyarınca yukarıda adı geçen personelden yurt dışına çıkanlar, iatihbarat ihtiyacının karşılanmaar için devreye girmekle yükündüdürler.." (12) Kendi zorbalık rejiminin ayakta tutulması için Şah'ı in en küçük detay çalışma ile bile nas belgede anlaşılmaktadır: " 
luş örgütü Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiği gibi, 29.1.1976 günü beş provakatör, hırsızlık ve askeri yasak bölgeye grmek suçları ile bir karargah mahkememizce yargılanarak idam edilmişlerdir. İran'da beş cani ve katil idam edildi diye bu kadar gürültü koparılıyor, oysa hiçbir radikal devlet ya da hiçbir.komünist partisi protesto etmiş değildir. Durum Şah (Mansur) majestelerine arzedilmiş olup, kendilerinin şu emirlerini almak şerefine nail olmuş bulunuyorum. Bu durum temsilcilerimize ileti!- melidir ki, onlar da gazeteler ve sol organlara karşı cevaplarında durumu azami kullanaınlar."(13) 


Huveyda. Şah'ın mutemetlerinden 


HEDEF ALINAN GRUP: 
ÖĞRENCİ MUHALEFETİ. 
GÖZETLEME, BASKI, PROPAGANDA 
VE KARŞI İSTİHBARATI KIRMA 


Yurt dışındaki öğrenci muhalefeti, açık ve etkin çalışması ile dünya kamu: oyuna seslenebilmekte ve İran'm siyasiiktisadi durumuna kamuoyunun ilgisini çekebilmekte olduğundan, SAVAK'ın yurt dışı faaliyeti öğrenci muhalefetine karşı yoğunlaşmıştır. SA VAK'ın CISNU hakkındaki gizli birincelemesinde de bu 


başarılı çalışmadan yakınılmaktadır Bu incelemenin dikkate değer yam, CIS- 
NU'nun Avrupa ve Amerika'da 2000 
den fazla üyesi bulunmadığı gerçeğini kaydetniş olmasıdır. Demek ki sorun şu: Hükümetimiz, kıyas kabul etmez olanaklar ve araçlarla ve konfederasyonun- ki ile hiç karşılaştırılamıyacak koşullar içinde bir tek örgütlenmenin başlsngıcına bile hayat verenı:ezken, o öğrenciler o smırlı koşullarla... nasıl 85 civarındaki öğrenci örgütünü başarmışlardır?.." (14) 

SAVAK, yurt dışındaki siyasi muhalefetin etkin kadroları içine hala sızılamanuş olmasından da benzerşekilde yakınınakta (15) 

Bu görüşlerden, öğrenci muhalefetine karşı SAVAK"ın ikili bir taktik yürütmesi zorunluluğu ortaya çıkıyor: Bir yandan terör ve baskı, öbür yandan makam para, ev, İran"a parasız tatil seyahatleri vb. sunmak. 

Baskı olarak aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır, 

- Memleketteki aile fertlerinin ve yakınlarm sorguya çekilmesi ve tutuklanması. 

- Memlekete dönüşte veya tatil için gelişlerde tutuklama ve uzun yıllar için zindana atılma. 

- Pasaport sürelerinin uzatılmaması 
veya memleketi, yi 5 
te uzun süre veya hiçbir şekilde çıkış iznini verilmemesi. 

- Kapitalist ülkeler gerici polis mekanizmalarının devreye sokulması ile ikamet müsaadelerinin kaldırılması, hareket sınırlamaları (bir şehir veya eyaletle sınırlı ikamet koşulu), sınır dışı edilmeler. 

- Etkin muhalifler üzerine fizik saldırı için veya daha sonra davalarda şantaj olarak kullanılabilecek şeyleri çaldırtmak üzere ev soygunlar için çeteler teşkil etmek.. 

SAVAK Merkezi, Avrupa ve Amerika'daki kadrolarına, öğrenci evlerinde hırsızlıktan, onların örgütlerine sızma yoluyla jumal veya etkin pozisyonları ele geçirme yönünde şu tavsiyelerde bulunmaktadır: 

"ÇCISNU içindeki değişik politik örgütler ve yönetici güçler arasındaki ayrılıkları keskinleştirme ve bölme girişimleri; 

- Safdışı bırakma veya felce uğratma etkinlikleri, ömeğin gizli açık bildiriler dağıtmak suretiyle ; 

- Aydınlatma çalışmaları,örneğin öğrencilerle veya ana baba ile görüşmeler yoluyla.. 

CISNU'ya Karşı örgütler oluşturma ve İran'daki diktatörlük için reklam yap: ma girişimlerinin bugüne dek başarısızlıkla sonuçlanması üzerine İran monarşik despotluğunun propaganda etkinlikleri ne dunnuş, ne de masraflı ve gösterişli kitup ve dergiler yayınlamak (17) veya belli magazin ve yayınevlerine para yardımları yapmakla sınırlı kalmıştır. 
(18) Böylece ülke içindeki ve dışındaki muhalefetin nedenleri, amaçları ve etkinliği üstüne yalanbilgi yaymak, muhalefetin direnişini (özellikle kamuoyunun belli kesimlerinin psikoı "Ek hassasiyetini kullanarak) "terörist ey Pu" diye göstermek ve İran'ın sosyal ve ekonomik durumu için sözümona "'objektif incele- 


İk 
"Kahrolsun Amerikan kuklası Şah” 


neler" yayınlamak gibi yollarla, gizli ajan beylerin başaramıadıkları şu amaçlarm gerçekleştirilmesi hesaplanmaktadir:Öğrenci muhalefet çalışmalarının etkisizleştirilmesi, Şah"ın silahlanma rımlarma diş ülkeler uluslarının sempatisini kazanmak ve Şah'ın yönetimindeki canice vaşheti oportünist parti ve hükümetlerin "anlayış"la karşılamalarını sağlamak.. 


(DEVAM EDECEK) 


an Secret Tolice-İran Gizli Polisi Üstüne Belgeler" 1976, s.12,166. veya CISNU: "Überden SAVAKSAVAK üzerine", 1969,s.189 
(8) Bluz: Frankfurter Rundschau 2. w 10.2.77 günlü sayıları ile "Vorumert: 10.2.77 

(9) Bknz: Ayrıca STERN dergisi sayı 23. 
1977. a.105 

(10) 2 Orak 1970 yılında CISNU Karlsruhe"de bir basın toplantısında 25 SA-VAK ajanı ve saldırganının isimleri ve sahte görevleri ile kamuoyuna açıkla” mıştı. O günden bu yana Federal Alman Cunıhuri yeti bu ajanlara karşı hiçbir teşebbüste bulunmamıştır. Bknz: SAVAK Provokosyonu üstüne CISNU Basin Bülteni: 30.12.1969 

(11) Bknz, CISNU. Yukarıda (10)da belirtildi. s.35 


(12) Aynı yerde. Tahran'daki SAVAK merkezinin Cenevre'deki esas sorumluya gizli telimatı. - 
(13) CISNU.1976. s.259. SAVAK Merkezinin Cencure"deki büroya talimatı. 

(14) Bknz. Not (13) teki dok. Kastedilen “sürekli gruplar oluşturmak" olsa gerek. 

(15) Bknz: Aynı dok. 6.43 

(16) Bknz: ESG (Einige Gehcimdokumente des SAVAK -Bazı SAVAK gizli belgeleri) çoğaltılmış yayını, BLN-W. 
1977.s.2 

(17) Bir örnek: Berlin'de yayınlanan “Iran-Journal"'. 


Plastik sanatlarda yığınlara ulaşma 


sürecinde birinci basamak: 


ÖRGÜTLENME 


MÜKREMİN BARUT 


Yığınlara daha çok bu sanat dallarsın ulaşabilmesi diğeralanlarda çalışılmadığı anlamına alınmamalıdır. Çünkü bu konuda biraz araştırma yapılırsa, yığınlara gitmede bütün sanat kollarının aynı olanağa sahip olmadığı görülür. 
Örneğin; bir şiir yazdınız bunu bir dergi veya gazetenin sanat sayfası aracılıgıyla kitleye ulaştırmanız mümkündür, eğer heykel ürettiyseniz bunu sergileyecek galeri bulamadan eserinizin kitleye gitmesi olanaksızdır. Dergi bulmak ile galeri bulmak arasındaki olanak farkı da açıktır. Üretimleri de aynı malzeme, aynı işgücü ve aynı hünerle olmamaktadır. Her sanat yapıtının ortaya çıkmasında yüklediği zaman, ekonomi ve hüner külfeti aynı olmamaktadır. Bu açıdan malzemeye bağlı olarak ureten plastik sanatçılar kitleye ulaşma sorununu çözmeden önce, üretim sorunun çözmek zorundadırlar. Çünkü üretilmemiş bir eserin kitleye ulaşma gibi bir sorunu da yoktur. Üretmek için paraya ihtiyaç vardır. Yeni çalışmalar yapabilmek için, eski ürettiklerini satılması gerekmektedir. İşte bu noktada kapitalizmin yasaları kendini göstermeye başlar. Yaptığınız çalışmanın alıcı bulması için sergilemekten öte bir şeye, "pazarlamaya" ihtiyacı vardır. Pazarlanan malın satılabilmesi ise pazarın isteklerine verdiği cevapla ilgilidir. Yani suya sabuna dokunmayan, elma, armut, fırtınalı deniz, yelkenli, çıplak kadın resimleri ve benzeri ürünler gibi. 
Toplumsal konuları içeren ürünlerin bırakalım alıcı bulmasını galeriler yada seçici ler tarafından sergilenmesine bile izin verilmemektedir. 

Örgütlenme bilincinin olmayışı, yeni eserler meydana getirebilmek kaygısı tarihin pek çok döneminde bazı sanatçıları egemen sınıflar için üretim yapar kılmıştır. Burada sözü edilen örgütlenme ekonomik dayanışmayı sağlayan, Lonca türünden örgütlenmedir. Bu tür örgütlenmeler, tarihi gelişimi içinde özelliklerine göre görünmüşlerdir. Örneğin Rusya'da 1863 te -köleliğin kaldırılmasından iki yıl sonra- Akademiye ilk olarak başkaldırıldı. Konu seçimiyle ilgili siyasal başkaldırmaydı bu. Onüç öğrenci yılın altın madalya ödülüne konu olarak "Valhala"da tanrıların şöleni"'nin seçilmesine karşı çıkıp bunun yerine bir slav teması istediler. Bunlar akademiden atıldılar ve yaşayabilmek için €kmek parası demek akademi diploması demek olduğundan: bir çeşit loncalaşmaya gittiler. Örnekte gör müz bu tür örgütlenme, kanımca ülkemizde gündemdedir. Böylesine bir örgütlenme yığınlara ulaşmanın birinci basamağı olarak düşünülmelidir. İkinci basamakta bizi bekteyen sorun, ürünlerin yığınlara nasıl ulaştırılacağıdır. Çünkü asıl ve temel görev budur. 

Sosyalistler bir yana ilerici, demokrat sanatçıların bile üretim sorununu ne kadar çözmüş olurlarsa olsunlar- ürünlerini kitleye ulaştırmalarııda karşılarına engeller çıkarılmaktadır. Birey olarak bu engelleri aşmak zordur, hatta olanaksızdır. Bu olguyu aşmanın tek yolu vardır. O da örgütlenmektir. Bu konu üzerinde çeşitli yayınlarda, defalarca duruldu.Birçok sanat dallarının örgütleri de var. Bu örgütler kitleye ulaşma sorununu çözmek için çalışmaktalar ve önemli ölçüde de bu sorunu kendi çaplarında çözmeye çalıştıkları görülüyor. 
Ancak plastik sanatlar dalında uğraşı verenlerin de, sıraladığımız nedenlerle kitleye ulaşmayı ve ekonomik sorunu birlikte çözen, farklı bir örgütlenme biçimi bulmaları gerekiyor. Bu gerçek ertelenemez ve sorumlulukla yerine getirilmesi gereken bir görevdir. 

Yığınlara ulaşmaktan söz ediliyor ve ısrarla söz edildi. "Kimdir bu yığınlar?" "Onlara nasıl ulaşılacak?" Bu güne kadar bunun somutundan pek söz edilmedi. Bunun içindir ki bu satırlar, kültür ve sanat hakkında belli bir birikimi olmayan pek çok kişi için soyut kalmaktadır. Yığınlar dendiğinde öncelikle anlamamız gereken işçi sınıfı, onun yandaşı diğer emekçiler ve yoksul köylülerdir. Bizim için söz konusu olan bu sınıf ve tabakalara ulaşmaktır. 
Tüm sanat ve sanatçıların ereği de bu olmalıdır. Ulaşmanın en somut yolu ürünlerde dolaylı anlatımlardan kaçınmak ve bu ürünlerin bulunduğu sergileri onların yaşadığı bölgelere götürmektir. Örneğin işçilerin yoğun olarak oturduğu gecekondu bölgelerinde açık hava sergileri, köylülerin tütün ve benzeri ürünleri satmak için geldikleri taşra, pazarlarında, açık hava sergileri, sendikaların, kitle örgütlerininbinalarındave genel kurullarını yaptıkları salonların giriş bölümlerinde sergiler açılabilir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Ancak bunların üstesinden gelebilmek için, tekrar vurgulamak gerekirse, örgütlü olmak ve aktarılan ölçüler içinde örgütlü olmak gerekir. 

Konuya bir başka açıdan yaklaşırsak, örgütlenmenin neden ertelenemez ve sorumlulukla yerine getirilmesi gereken bir görev olduğunu bir kez daha gözlemiş oluruz. Özü ne kadar iyi, dili ne kadar sade olursa olsun roman ve hikayeler bizim ulaşmasını istediğimiz kitleye ulaşamamaktadır. Çünkü bu kitlenin okuma yazma oranı çok düşüktür ve bu olaya ayıracağı zamanı ve parası azdır. Tiyazrolar kitleye ulaşmada onu eğitmede çok iyi birer araçtırlar. Ancak tiyatroya gitmeniz için para ödemeniz ve zaman ayırmanız gerekmektedir. Emekçilerin bunu kolaylıkla yapamıyacağı açıktır. Oysa resim ve heykeli seyretmeniz parasızdır ve önemli bir zaman harcamak gerekmez. Eserin dilini ve önerisini algılıyabilmeniz için o çalışma gerçeküstü veya soyutlama değilse özellik gösteren eğitim görmüş olmanız gerekmez. Bu özelliğinden dolayıdır ki, resim ve heykelle önerilerinizi toplumun en geniş kesimlerine ulaştırabilirsiniz. 

Önerilerinizi kitleye ulaştırmak, ürünlerinizi salt onların yaşadığı bölgelere götürmek anlamında alınmamalıdır. Onların kolaylıkla algılıyabileceği bir anlatım biçimi kullanmakta tek başına yeterli olamaz. Yapılması gereken, ürünlerde güncel ve kitleleri en çok etkileyen sorunları dile getirmek ve öneride bulunmaktır. İkinci önemli bir nokta ise gitmiş olduğunuz kitlenin somut sorunlarına öneri getirmektir. Örneğin bir grev yerine yoksul köylülerin sorunlarına çözüm öneren çalışmalarla gidilirse ürünlerde ne kadar doğru şeyler anlatılmış olunsa bile, aradaki grevci işçilerle bir diyalog kurulamaz. 

Yığınların sorunlarını dile getirmede -yerine ve zamanına göre- başanlı olunduğu ölçüde bir diyalog kurulabilir. Bu diyalog ölçüsünde de kalıcı ürünler verilebilir; basılan zemin sağlamlaştırılır. Bütün bunları yaparken asıl hedefin unutulmaması, kurtuluşa giden yolun örgütlenmeden geçtiği ve kurtuluşun sosyalizm olduğunun unutulmaması ve bunun yığınlara yapıtların diliyle anlatılması gerekir. Bütün bunlar başarıldığı ölçüde sanatçılar üzerlerine düşen görevi yerine getirmiş olacaklardır. 
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13 Mayıs da TÖB-DER İstanbul Şubesinin kongresinde meydana gelen olayları, sağlı-sollu bütün günlük gazetelerin verdiği görüldü. 

TÖB-DER He ilgilenen demokratik güçler ve çevreler olayların başlangıcını ve kongre ile birleşen gelişmeleri biliyorlar. Ancak olayların değişik "siyasi” kanallardan götürülmesi belirli bir bulanıklığa yol açıyor. 

Şubede yaratılan: kargaşa ve sürtüşmeleri İstanbul Şubesi ile sınırlı saymamak gerekiyor. Genel olarak demokratik kitle örgütlerinin içinde buhunduğu darboğazla ilgili. Sorunun temeli, çeşitli "siyasi çizgiler"in örgütsel ilkeleri terkederek, siyasi kuyrukçuluğüu ve rekabete yönelmeleri oluyor. Örgüt içi, kargaşa ve sürtüşmeler siyasi rekabetlerin çok sıcak olduğu dönemlerde ortaya çıkıyor. 
Sorunun çözümü lse, örgüt bütünlüğü ve ilkeleri için savaşan unsurların etkili olup-olsmamasında düğümleniyor. Demokrat ve sosyalist iiyeler eğer etkili olabilirlerse örgütün düze çıkması kolaylaşabilir. Tersi durumda ise örgüt; parçelanabilir. Hiç değilse kof, güdük bir örgüt olma durumuyla karşı karşıya kalır. Demokratik kitle örgütlerinde görülen darboğaz TÖB-DER'de de yaşanıyor. TÖB-DER'de gözlenen darboğazın sıcak noktasını İstanbul Şubesi oluşturuyor. 

Şimdi TÖB-DER İstanbul Şubesinde yanlış eğilimlere ve yönelişlere karşı örgüt bütünlüğünü koruma savaşı veriliyor. 


KONGRE ÖNCESİ 


Sosyalist öğretmenler, geçici yönetim ikinci kere atanmadan önce olayların gelişme yönünü ve taşıdığı tehlikeleri görmüşler ve Genel Merkez'e bir öneri sunmuşlard. O günlerde İlhan Alkan şöyle yazıyordu: "İstanbul ve Adana şubelerimizin kongrelerine, olaylara en azından taraf olmamış tutarlı demokrat ve sosyalist öğretmenlerin yönetiminde gidilmelidir." Fakat Genel Merkez öznel amaçlarının tutkusuyla öneriyi gözardı etmiş aynı yönetimi ikinci kere atamıştır. Bunun üzerine yönetim kurulunun bir üyesi aynı atamayı gerçekçi bulmadığı için görevi kabul etınemişti. 

Kongre hazırlıklarının sürdüğü günlerde "geçici yönetim"'in dar, grupçu gidişi yeni olaylara yol açabileceği ve giderek. 
kongre güvenliğini tehlikeye düşürebileceği için, Demokrasi İçin Birlik grubu kitle birliğini sağlayacak yapıda bir “Kongre Yürütme Kurulu" önerdi. Bu kurulun şubeyl kongreden ve giderek bunalımdan çıkaracak önemli bir adım olduğu anlatıldı. Ancak şube yönetimi de İşlevi açısından Genel Merkez'e yapılan öneriye benzer bu öneriyi kabul etmedi. Böylece, Genel Merkez ve şube düzeyindeki nesnel durumun gerektirdigi, önlem ve önerilere yüz çevrilince olaylara kapı aralanmış oluyordu. 


GRUPLAR VE İTTİFAKLAR 


Kongrenin yaklaştığı günlerde kimi gruplar ittifak yapmış, kimi gruplar da kongreye ayrı olarak katılma kararı almışlardı. Maocuların bir kesimiyle sosyal demokrat öğretmenlerin bir kesimi ayrı gireceklerdi. Kongrede iki ittifak çekişmesi olacaktı. Biri "Birlik Dayanışma, Demokrasi İçin Birlik, Demokratik Solcu Öğretmenler Birliği” ittifakı. Digeri de Yönetim Kurulu bileşiminden temellenen ittifak. Bu ittifakı da Devrimci Öğretmen, Devrimci Demokratik Birlik, Özgürlük Grubu ve Demokratik Merkeziyetçiler oluşturuyordu. Ayrıca bu ittifak Maocularuı bir kesiminin de açık desteğini almıştı. 


KONGREDE OLAYLAR 


İstanbul Şubesine üye öğretmenler önceden yaratılan korku ortamına rağmen sabahın erken saatlerinde kongre salonunu doldurmaya başladı. Katılımın 


TÖB-DER'DE ŞİMDİYE KADAR BUNALIMDA TARAF OLA-RAK GÖRÜNENLER, KENDİ "SİYASİ ÇİZGİ"LERİNİN VAR-LIĞINI ÖRGÜTÜN VARLIĞI İLE ÖZDEŞ TUTANLARDIR. 
AYNI TARAFLAR ÖĞRETMEN HAREKETİ İÇİNDE, "ÇİZGİ ÖRGÜTLERİ" TÜREMESINE KAPI AÇACAK TAVIRLARINI 


SÜRDÜRMEK 


İSTEMEKTEDİRLER. ARTIK ÖRGÜTTEKİ 


NESNEL DURUM VE OLAYLARIN GELİŞME YÖNÜ KİMİ Kİ-ŞİLER VE GRUPLARCA KAVRANMALIDIR. DEMOKRASİ DÜŞMANI GERİCİ GÜÇLER PARÇALANMIŞ BİR TÖB-DER DÜŞLÜYORLAR. ÖRGÜTÜN PARÇALANMASINA UMUTLA BAKANLARIN UMUDUNA ALET OLMAMAK İÇİN KİMİ GRUPLARA VE GENEL MERKEZE BÜYÜK SORUMLULUK 


DÜŞÜYOR. 


TÖB-DER'DE 
“SİYASET” ” 


AÇMAZI VE 
GÖREVLER 


ÖMER KÜÇÜKKILIÇ 


3900'e ulaşması öğretmenlerin yığınsal ve kararlı gücünün göstergesi oldu. 


Kendi aralarında disipline olamamış göşist grupların böyle bir topluluğun güvenliğini sağlaması zor görünüyordu. 
Kongre, demokrat ve sosyalist öğret- 


menlerin bütün çabalarına rağmen ger- 


gin bir hava içinde divan seçimine geçti. 
Öğretmen kitlesi yönetim ve taraftarlarının koşullarında, bütün ayak oyunlarına, tehditlere ve hilelere göğüs gererek iradesini özgürce belirledi. Divan'a "Birlik Dayaruşma, Demokrasi İçin Birlik, Demokratik Solcu Öğretmenler Birliği" ittifakının adayı 1254 oylaseçildi. Şube başkanı seçim sonuçlarını açıklamak zorunda kaldı. Kendi denetim ve gözetimlerinde yapılan seçimlere "Demokratik Seçim" sloganı ile itiraz ettiler. Göreve çağrılan divan kurukınun görev yerine geçmesini engellediler. Öğretmen kitlesinin kararlı gücünü "Mahir, Hüseyin, Ulaş...." sloganlarıyla kunnaya çalıştılar. Daha sonra öğretmen olmayan unsurların desteğiyle saldırıya geçtiler. 
İçerdeki saldırı nesnel olarak dışarıdaki polis saldırısıyla birleşince kongre yarıda kaldı. 


OLAYLARIN GÖSTERDİKLERİ 


Goşist grup ve akmıların bilinen özel- 


liklerinden biri de olaylan değerlendirirken nesnel durumu inkara dayanmalarıdır. Bu yüzden bugünün verilerini, olayların gelişme yönünü ve yarına olan uzantılarını göremiyorlar. Bunu da "somut durumun somut tahlili” gevezeliği ile örtülemeye çalışıyorlar. Bunun için bu grupların şube düzeyinde Demokrasi İçin Birlik grubunun önerileri kabul etmemeleri özelliklerinden ötürü anlaşılabilir. Fakat kendini onlardan ayıran Genel Merkez yöneticilerinin aynı atamada israr etmesinin izahı kendilerince zor görünüyor. Kongre olayları kaçınılmaz degildi. Sosyalist öğretınenlerin önerileri dikkate alınmış olsaydı, kongre dağılmayabilirdi. Olanların sosyalist öğretmenleri doğrulaması elbette sevindirici bir durum değil. Ancak olaylar, geleceği bugünden göremeyen, yaşayarak öğrenenleriçin yararlı derslerle dolu. 

Kongre olaylarının gösterdiği başka bir olgu, saldırıya geçen grupların kurdukları, birliğin niteliği ile ilgili. Kitle örgütlerinin temel işlevi ve ilkelerinden kopuk, soysuz bir toplanma olduğu ortaya çıktı. Salt yönetime geçme ve örgü- 


-tü "siyasi çizgi "leri için bir pano olarak 


kullanma isteği, biraraya gelmelerinin temelini oluşturdu. Ayrıca bu isteği her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirme eğiliminin tehlikeli bir biçimde geliştiği 


görüldü. 


Maceracı, goşist grup ve akımların kitle örgütlerini nasıl gördükleri biliniyor. Ayrıca burjuvazinin kendi sınıf terörüne bahane olarak bunlardan nasıl yararlandığı da biliniyor. Ancak örgütümüzü ve demokrasi mücadelesini doğrudan ilgilendiren bu gelişmeler karşısında Genel Merkez'ci grupların tavırları oldukça ilginç oldu. Temmuz ayında toplanması beklenen Genel Kurul'a, iki-üç delege gönderme uğruna böyle bir birliği göze almaları oldukça düşündürürüdür. Goşist grupların şube yönetimine seçilme istekleri ile Merkezcilerin Genel Merkez yönetiminde kalma istekleri birleşince merkez-goşist işbirliği açığa çıktı. 


Şubede; Birlik Dayanışma, Demokrasi İçin Birlik ve Demokratik Solcu Öğretmenler Birliği gruplarmın kurdukları ittifak; Demokrat sosyalist öğretmenlerin ilkeli, kalıcı birliğinin ilk adımı oldu. 
Ancak kimi grupların ve kişilerin faydacı tavırları birlik konusunda da devam ediyor. Birlik Dayanışma Grubunun üç- 


li ittifakı "Birlik Dayanışma İttifakı” 


biçiminde yansıtmak istemesi bunu doğruluyor. Politika gazetesinde şube ile ilgili haber ve yazılarda da aynı amaç görülüyor. Sosyalist öğretmenler bir zaaf gibi görünen bu durumun zamanla aşılacağına Inanmaktalar. İtöfak gereklerinin kısa sürede yerine getirelemeyeceğini bilerek birliğin kalıcılığı için mücadele edecekler. 


SONUÇ VE ÇÖZOM 


Şimdiye kadar gözlenen bunalım- da taraf olarak görünenler kendi "siyasi çizgilerinin" varlığını örgütün varlığı ile özdeş tutanlardır. Aynı taraflar öğretmen hareketi içinde "çizgi örgütleri” türemesine kapı açacak tavırlarını sürdürmek istemektedirler. Artık örgütteki nesnel durum ve olayların gelişme yönü kimi kişiler ve gruplarca kavranmalıdır. 
Demokrasi düşmanı gerici güçler parçalanmış “bir TÖB-DER düşmüyorlar. Örgütün parçalanmasına umutla bakanların umuduna alet olmamak için kimi gruplara ve Genel Merkez'e büyük sorumluluk düşüyor. 


Bu sorumluluk içinde İstanbul Şubesi ile ilgili her türlü işlemi yürütme yetkisi seçilen divanın olmalıdır. Bu konuda hiç kimse başka bir girişimde bulunmamalıdır. Genel Merkez'den gelen fesih haberleri ve çevre ilçelerde şube açma girişimleri son derece tehlikeli ve bunalunı körükleyici olmaktadır. Genel Merkezin örgüt içi demokrasiyi, genel kurul kararlarını yok etmeye yönelik tavırlardan kaçınması, şube kongresinde ortaya çıkan öğretmen iradesine saygılı olmalıdır. Örgütümüzün bunalımdan çıkması meşru yolların işlemesine ve tanınmasına bağlıdır. Bu yüzden öğretmenlerin biricik demokratik mücadele aracı olan örgütü yaşatmak isteyen tüm ilerici, demokrat, sosyalist öğretinenlere büyük görev düşüyor. 


